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U kunt een bijdrage leveren aan een van de 

MeerLiede kerken via 

www.meerliede.nl/doneren 

Scan de QR-code met uw mobiel of tablet en 

volg de stappen. 

 
 

Secretariaat SVB MeerLiede 
Liedeweg 52 
2065 AK  Haarlemmerliede 
pumeerliede@gmail.com 
 
Website MeerLiede:   www.meerliede.nl 
Klik op 'Locaties' en u vindt alle parochies. 

 

Verhuisbericht 
Gaat u verhuizen of komt u NIEUW in een van 
onze parochies........ laat het ons weten.  
Dank u ! 
 
Redactie MeerLiedeblad:   
meerliedeblad@hotmail.com) 
 

 

 

Tekst bij ons voorblad: 
Wat verbindt de parochies van Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam en Vijfhuizen? 
Met deze vraag in het achterhoofd dacht ik na over een voorplaat voor ons nieuwe parochieblad. 
Na enige tijd kwam het woord ‘water’ in mij op. 
Via water (Ringvaart, de Liede en Spaarne) zijn we in fysieke zin met elkaar verbonden. 
Via het water van onze doop zijn we in geestelijke zin met elkaar verbonden. 
Ontwerper Auke Herrema heeft onze verbondenheid op een fantastische manier zichtbaar gemaakt. 

Corina Klaver 
                                                                                                   Voormalig Vicevoorzitter Parochiebestuur MeerLiede 

 

http://www.meerliede.nl/doneren
mailto:pumeerliede@gmail.com
https://d.docs.live.net/AppData/Roaming/Microsoft/Concept%20PU%20blad/www.pumeerliede.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/jaar%201%20nr%201/meerliedeblad@hotmail.com


Inhoudsopgave                                       Pagina 
                  
 
 
 

Van het Pastoraat  1          
De laatste wensen 
Van de bestuurstafel 
 

Algemene informatie  2    
Werkgroep communicatie 
Camino < > Camini 
Schuldhulpmaatje 
Misintenties 

   
In Memoriam 5 
 
Berichten uit de parochies 6           
Autorijschema 
Kosterschema 
Parochiearchief St.. Augustinus 
Pride pelgrimage 
Fietstocht naar St. Adalbertusakker 
Vossenjacht Spaarndam 
Nieuwe organist Spaarndam 
Mediorkoor Voices Halfweg 
Oecumenische Disco viering Vijfhuizen 
65+ dag Vijfhuizen 
Financiën St. Augustinus  
Herbergmaaltijd Vijfhuizen 
Nieuw seizoen zingen Vijfhuizen 
St. Caecilia Halfweg 
De Stoep 
 

Berichten van en over parochianen 10      

Op de koffie bij … 
 

Meningen, opinies en ideeën van … 11      

Alles wat er staat spreekt vanzelf nietwaar? 
Tja (spreuken) van … 
  
 

Rooster 12      
 

 

Informatie parochies MeerLiede 14      
 
 
 
 
 
 
Inleveren kopij 
 

  

Uiterste inleverdatum:   woensdag 2 oktober 2024 
 



Van het Pastoraat 
 
 

De laatste wensen 
 

De laatste jaren komt het steeds meer voor dat 
er -bij het overlijden van ouders, ooms, tantes of 
andere familieleden- door de kinderen, 
kleinkinderen en/of familie voor gekozen wordt 
om het afscheid alleen te houden in een 
uitvaartcentrum.   
Families, die doorgaans van oudsher wijd en zijd 
bekend stonden als praktiserend katholiek,   
steeds vaker geen uitvaart in de kerk te willen. 
Hoe komt dat toch?  
Soms is desgevraagd de reactie dat men èn een 
uitvaart èn een begrafenis of crematie te duur 
vindt, maar steeds vaker wordt er ook gezegd: 
‘Ja, de overledene had wel wat met de kerk, 
maar wij als nabestaanden niet, dus tja….…’.                    
En daar kun je het als parochie dan mee doen. 

 
Enerzijds zouden wij de nabestaanden op 
kunnen roepen om de geloofsbeleving van 
vader of moeder, oom of tante te willen 
respecteren. Immers, de overledene was aan 
zijn/haar katholiekzijn vaak verknocht, bezocht 
zijn/haar hele leven de zondagsvieringen, vierde 
Kerstmis en Pasen, en woonde andere 
hoogtepunten in het kerkelijk jaar bij. 
Anderzijds kunnen wij overwegen de gelovigen 
op te roepen om hun laatste wensen t.a.v. hun 
afscheid niet alleen uit te spreken bij kinderen of 
familie, maar deze ook daadwerkelijk schriftelijk 
vast te leggen.  
Familieleden, nabestaanden behoeven zich bij 
een overlijden -waar zij soms plotseling mee 
geconfronteerd worden- niet af te vragen ‘wat de 
overledene gewild zou hebben’. Zij kunnen dan 
adequaat handelen en kunnen dan ook het 
geruststellend gevoel hebben na zij aan de 
wens van de overledene hebben voldaan. 
 
 De laatste jaren worden er steeds vaker 
uitvaarten gedaan binnen een woord- en 
gebedsdienst: een gebruikelijk concept. 

Niettemin is het ook mogelijk -mits er 
nadrukkelijk om wordt gevraagd en er een  
bevoegde voorganger voorhanden is- om tijdens 
een uitvaart Eucharistie te vieren.  
In dat laatste geval is het echter wel goed te 
bedenken wie er waarschijnlijk aanwezig zullen 
zijn, en of die aanwezigen genoeg affectie 
hebben met ons katholieke geloof.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is bekend dat een aantal parochianen hun 
wensen al lang op papier hebben gezet en er 
zijn zelfs mensen in onze gemeenschap die hun 
complete uitvaart al op papier hebben gezet. 
 .  
Natuurlijk, het is geen leuk onderwerp en 
sommige mensen weigeren stoïcijns er over te 
praten, maar toch: het is goed, hierover eens na 
te denken.  
Ook de nabestaanden zouden zich nog eens 
kunnen realiseren: ‘wat betekende dat geloof 
ooit voor mij? En, het geloof van de zojuist 
overledene: wat betekent dat eigenlijk (nog) voor 
mij? 
 

Theo Kors   

 
 
 
 

Van de bestuurstafel  
 

In de digitale nieuwsbrief van 8 augustus vindt u 
verdere informatie over de voortgang van de 
fusie van de parochies. 
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Algemene informatie
      

Werkgroep communicatie 
 

De werkgroep communicatie heeft de 
vrijwilligers die momenteel op enig manier actief 
zijn op het gebied van communicatie 
uitgenodigd voor een informatieavond in 
oktober. Tijdens deze avond zal ook een 
potentiële nieuwe partner op het gebied van 
geloofscommunicatie een presentatie geven 
over de mogelijkheden die zij bieden. 
 
Mocht u wel een rol willen spelen in de 
communicatie van onze nieuwe parochie  
St. Gertrudis, maar geen uitnodiging hebben 
ontvangen? Stuur dan een e-mail naar 
parochiesmeerliede@gmail.com 
 

Communicatiecommissie 

 
 
 
 

Camino <> Camini 
 

Op 5 oktober 2024 organiseert Stadsklooster 
Haarlem de Camini in Haarlem: de kleinste 
pelgrimstocht van Nederland. Geïnspireerd op 
de Camino naar Santiago de Compostella, is de 
Camini een wandeltocht waarop verschillende 
Camino-rituelen langskomen.  
 
Begin dit jaar werd Stadsklooster Haarlem 
benaderd door een groep van vier jonge 
Haarlemse vrienden. Drie van deze vrienden 

hebben afzonderlijk van elkaar de Camino in 
Spanje gelopen, wilden dat gevoel van 
‘onderweg-zijn’ delen en raakten geïnspireerd 
door de Camini in Utrecht -zoals gezegd ‘de 
kleinste pelgrimstocht van Nederland’ 
- georganiseerd in oktober 2023.   
 
Net als Utrecht is ook Haarlem een officieel 
startpunt van de Camino, dus de wens om een 
Camini in Haarlem te organiseren was snel 
ontstaan. Het Stadsklooster werd hier dusdanig 
enthousiast van, dat men het evenement graag 
in Haarlem wilde organiseren. Het is een 
evenement dat erg goed past bij de 
kernwaarden van Stadsklooster, omdat hun 
pijlers Stilte, Aandacht en Schoonheid stevig 
verankerd zijn in deze Camini.  
De Camini maakt het Caminogevoel ook 
toegankelijk voor mensen die geen tijd of 
mogelijkheid hebben om de ‘echte’ Camino te 
lopen. Zij dragen graag bij aan deze ervaring.  
 
Camini 5 oktober 2024:  
wat gaan ze doen? 
 

Het programma van Camini Haarlem bestaat uit 
24 uur pelgrimeren.  
Het programma ziet er ruwweg als volgt uit: 
Op 5 oktober in de ochtend beginnen de 
deelnemers op het startpunt bij het Rosenstock 
Huessy Huis in de Hagenstraat. Na koffie, thee 
en inspiratie volgen zij de route van hun keuze 
(ca 14 of 26 km.)  Onderweg komt men langs 
verschillende locaties die open zijn als 
stempelpost, en waar eventueel nog iets anders 
te beleven is.  
Tussen 15.00 en 17.00 uur kunnen de 
deelnemers terecht op het eindpunt: de 
Doopsgezinde kerk in het centrum. Hier wordt 
een Vesper gehouden, waarna iedereen aan 
kan schuiven voor het Pelgrimsmenu.   
  
Wat moet de Adalbertuskerk in Spaarndam 
hiermee? 
•  De ‘lange route’ komt langs de Adalbertuskerk 
in Spaarndam en omdat deze locatie dicht bij de 
originele route van de Camino de Santiago ligt, 
zal deze locatie fungeren stempelpost, tussen 
12.30 en 16.00 uur. Er is mogelijkheid zijn voor 
toiletbezoek voor deelnemers en mogelijk zal er 
voor hen koffie, thee of water aanwezig zijn. 
•  De fototentoonstelling i.v.m. het 100-jarig 
jubileum van de kerk zal nog steeds te 
bezichtigen zijn en de deelnemers een beeld 
geven van 100 jaar katholiek zijn in Spaarndam. 
•  Ook zal er een ‘praatbankje’ zijn om het 
gesprek aan te gaan met een andere 
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deelnemer, pelgrim, etc. 
 
Er zijn inmiddels al tekenen, dat mensen uit 
onze regio wel mee zouden willen lopen. 
Belangstelling?  
 
Meldt u aan bij het team Camini: 
Willemien Dijkstra   – 06 23 31 64 41 
Devin Schoemaker – 06 14 60 73 24 
 

Karin Duwêl 
 

 
 

 
 

 
SchuldHulpMaatje 
Haarlemmermeer nodigt u uit om 
Maatje te worden. 
 

Veel huishoudens in de Haarlemmermeer 
hebben financiële problemen en enorme 
geldzorgen. 20% van de Haarlemmermeerse 
huishoudens (dat zijn meer dan 13.000 
huishoudens) hebben voortdurend meerdere 
onbetaalde rekeningen liggen die al meer dan 
twee maanden geleden betaald hadden moeten 
zijn. Bij veel huishoudens stapelen de 
rekeningen zich op, mensen weten niet hoe ze 
nog moeten rondkomen en zien er tegenop om 
de post open te maken. 
  
Vanuit de kerken in Nederland is 
SchuldHulpMaatje Nederland opgericht, met 
vele lokale afdelingen in zo’n 161 gemeenten, 
om mensen met schulden te helpen om hun 
financiële problemen inzichtelijk te maken en te 
helpen deze op te lossen. Zo’n 10.800 mensen 
per jaar krijgen persoonlijke hulp van meer dan 
2370 gecertificeerde SchuldHulpMaatjes 
(vrijwilligers). 
 
Vanuit de Caritas van onze parochie, samen met 
de Caritassen van de andere parochies en 
vanuit enkele diaconieën van protestantse 
gemeenten in Haarlemmermeer is vier jaar 
geleden de Stichting SchuldHulpMaatje 
Haarlemmermeer opgestart met momenteel 30 
actieve Maatjes. In de eerste 3 jaar hebben we 
222 mensen mogen helpen. De laatste 
maanden neemt het aantal aanvragen flink toe: 
dit jaar hebben we t/m juni al 76 mensen mogen 
helpen. Daarom deze oproep: wordt jij ons 
nieuwe Maatje?  

In drie zaterdagen krijgen de nieuwe vrijwilligers 
een gecertificeerde training om als 
SchuldHulpMaatje goede hulp te kunnen bieden 
aan de hulpvragers.  
Starten kan op verschillende momenten in het 
jaar. 
 
Informatieavond 12 september 
Op 12 september is er een informatieavond voor 
u en andere belangstellenden, die meer willen 
weten over SchuldHulpMaatje en wat het 
inhoudt om SchuldHulpMaatje te worden.  
Komt u ook?  
 
12 september 19.30 uur in de Ark, Muiderbos 
36, 2134 SR  Hoofddorp. 
Hebt u wel interesse, maar bent u verhinderd op 
deze avond: bel of mail dan met onze 
coördinator Henny Bijma, 06-83383966, 
coordinator1@shmhaarlemmermeer.nl  
 
Wie zijn geldzaken op orde heeft kan weer 
genieten van het leven. Dat gunnen we 
iedereen. Overweeg daarom om 
SchuldHulpMaatje worden en kom naar de 
informatieavond. 
 
Wat doet een maatje? 
Een SchuldHulpMaatje is een gecertificeerde 
vrijwilliger die mensen met financiële problemen 
helpt om alle inkomsten en uitgaven in kaart te 
brengen. De hulpvrager maakt, met 
ondersteuning van het maatje, een lijst van alle 
onbetaalde rekeningen en een plan om deze te 
betalen. Het hoofddoel van SchuldHulpMaatje is 
dat de hulpvrager overzicht krijgt over zijn of 
haar financiën en ook leert deze op orde te 
houden.  
 
Als maatje moet je vooral goed kunnen luisteren 
en geduld hebben. Je moedigt de hulpvrager 
aan om vol te houden en geeft hem of haar 
praktische hulp. 
Maatje Jolanda: ‘Het is fijn om te zien dat 
mensen weer licht aan het einde van de tunnel 
gaan zien, doordat je ze wat inzicht hebt 
gegeven. Ik heb twee jonge meiden begeleid, 
waar veel meer speelde dan alleen het 
financiële deel. Ik was er voor ze. Ze zijn blij met 
de hulp. Het gaat goed met ze.’ 
 
Geïnteresseerd? Bel coördinator Henny voor 
meer informatie of kom naar onze 
informatieavond op 12 september 

Wim Piels,  
Caritas vrijwilliger en bestuurslid SchuldHulpMaatje 

Haarlemmermeer 
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Misintenties 
Alle misintenties binnen ons samenwerkingsverband 
MeerLiede worden zichtbaar gemaakt aan het einde 
van de voorbeden op het grote scherm in de kerk van 
Halfweg en via de livestream. 
 
 

St. Jacobus de Meerdere 
Haarlemmerliede 
 

Zondag 1 september 
Overl. ouders Poelgeest-Brondsema; Jan Poelgeest; Jeanne 
Hoenderdos-van de Hout; Ernst van Geldorp; Wim en Hannie de 
Vries-Ketelaar; Ted en Sunta van Warmerdam-Vriesekoop; Siem 
van der Aar; overl. vader Piet Vink; Marja Kroon-Vermeersen. 
 
Zondag 15 september 
Yp en Niels Molenaar; Marijke Schouten-Rieu; Corrie en Klaas van 
der Bos-Kortekaas en Aad van Neste; Johan en Bep Rutte-van 
Warmerdam; Lidewijde Bruns; Jan en Elly van Schie-Rutte; 
Jacoba Kemper. 
 
Zondag 29 september 
Jan en Elly van Schie-Rutte; Tiny van Ruiten-Rutte;  
Frank Captein; Ernst van Geldorp; Niek en Leny van der Aar-
Huiberts; Miep Vriesekoop-Nibbering; Klaas en Bep Vink-Pronk; 
Marja Kroon-Vereersen 
 
Zondag 13 oktober 
Siem van der Aar; Wim en Hannie de Vries-Ketelaar; Ernst van 
Geldorp; overl. ouders Poelgeest-Brondsema; Jeanne 
Hoenderdos-van de Hout; Jan Poelgeest; Corrie en Klaas van der 
Bos-Kortekaas en Aad van Neste. 
 
Zondag 27 oktober 
Johan en Bep Rutte-van Warmerdam; Miep Vriesekoop-Nibbering; 
Tiny van Ruiten-Rutte; Marijke Schouten-Rieu; Niek en Leny van 
der Aar-Huiberts; Lidewijde Bruns; Ernst van Geldorp; Jacoba 
Kemper; Frank Captein. 
 
 
 

O.L.V. Geboorte, Halfweg 
 

Zondag 1 september 
Piet Kreike en zoon Peter; overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; 
Nico Kuiper; Rina en Ad Berg-Blommestijn; Jan en An Nibbering-
Pijnaker; Ton en Ans Garthoff-van der Geest. 
 
Zondag 8 september 
Leo en Marietje Barlag-Steen; overl. ouders Schut-Eijsvogel; Han 
en Ada van Scheppingen-de Heus; overl. ouders Kooter-
Verbruggen; overl. ouders Lucke-Heemskerk; Henny Bouman; 
overl. ouders Stoets-Hutauruk. 
 
Zondag 15 september 
Overl. ouders Kooter-Verbruggen. 
 
Zondag 22 september 
Leo en Marietje Barlag-Steen; Tienko Wehkamp; overl. familie 
Willemse-Slebe; John van Dam. 
 
Zondag 29 september 
Appie Kreike; overl. ouders Stoets-Hutauruk; Jan en An Nibbering-
Pijnaker. 
 
Zondag 6 oktober 
Piet Kreike en zoon Peter; overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; 
Nico Kuiper; overl. ouders van Groeningen-Storm, zoon Pierre en 
dochters Hetty en Ineke; Rina en Ad Berg-Blommestijn; overl. 
ouders Pijnaker-Nibbering en overleden kinderen. 
 
 
 
 
Zondag 13 oktober 

Leo en Marietje Barlag-Steen; Han en Ada van Scheppingen-de 
Heus; overl. ouders Lucke-Heemskerk; overl. ouders Stoets-
Hutauruk. 
 
Zondag 20 oktober 
Appie Kreike; Riet van der Aar-Kreike; Hen Witjes en schoonzus 
Lenie Verheul; Tienko Wehkamp; overl. familie Willemse-Slebe. 
 
Zondag 27 oktober 
Leo en Marietje Barlag-Steen; Henny Bouman. 
 
 
 
 

St. Adalbertus, Spaarndam 
 

Zondag 22 september 
Suze van der Peet-Bergkamp; Pieter van der Voorn; Broeder Theo 
Vink; Piet Melman; Jan Kerkvliet; overl. ouders Wim en Truus en 
zoon Ivo Bijl; Gerrit van de Beldt; overl. ouders Granneman-Groot; 
Nel en Maarten van der Voorn; Jos en Riet Thorborg-Kramer; 
Frank Captein; Marja Kroon-Vermeersen. 
 
Zondag 6 oktober 
Hermanus en Marja Kroon; Piet Melman; Gerrit van de Beldt; 
Pastor Ben Hemelsoet;overl. ouders van Warmerdam-van Eden; 

Nel en Maarten van der Voorn; Jos en Riet Thorborg-Kramer; Suze 
van der Peet-Bergkamp; Marja Kroon-Vermeersen. 
 
Zondag 20 oktober 
Yp en Niels Molenaar; Pieter van der Voorn; Broeder Theo Vink; 

overl. ouders Wim en Truus en zoon Ivo Bijl; overl. ouders van 
Lieshout-van Schooten; Klaas van Warmerdam; Frank Captein; 

overl. ouders Granneman-Groot; overl. dames To en Anna Blom; 
Marja Kroon-Vermeersen 
 

 
 
St. Augustinus, Vijfhuizen 
 
Zondag 1 september 
Overl.vrijwiliigers van de parochie; Uit dankbaarheid; Theo 
Paardekooper; Jo Driessen-Vervaart. 
 
Zondag 8 september 
Kees en Ellis Wennekers. 
 
Zondag 15 september 
Myriam Gonzalez. 
 
Zondag 22 september 
Gretje en Piet de Wit; Cor en Petronella van der Kamp-Weijers. 
 
Zondag 29 september 
Bert de Koning; Tom Kester; Rie, Joop en Riet, Frans Willemse en 
overl. ouders; Wil Hulsbosch-Wallenburg; overl.ouders Gieske-
Moison. 
 
Zondag 6 oktober 
Overl. ouders Jansen-Mesman en Ben Huiskens; Mirjam Luiten-
Huiskens en Henk Bakkenhoven; overl. vrijwilligers van de 
parochie; Ria Kramer-Cobelens. 
 
Zondag 13 oktober 
Overl. ouders Stokman-Stut en zoon en dochter. 
 
Zondag 20 oktober 
Bert de Koning; Jaap en Laura Zuurbier-Duivenvoorden; Tom 
Kester; Rie, Joop en Riet, Frans Willemse en overl. ouders; 
overl.ouders Gieske-Moison; Greetje en Piet de Wit; Wil 
Hulsbosch-Wallenburg;Cor en Petronella van der Kamp-Weijers. 
 
Zondag 27 oktober 
Kees en Ellis Wennekers; overl. ouders Gieske-Moison;  Myriam 
Gonzalez; overl. ouders Stokman-Stut en dochter en zoon. 
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In memoriam 
 

Eja van Leuven-Tulleken (91 jaar) 
 

 

Donderdag 27 juni is onze parochiaan van de 
St. Augustinusparochie  in Vijfhuizen, Eva 
Martina van Leuven-Tulleken, beter bekend als 
Eja van Leuven overleden. Eja was weduwe van 
de al eerder overleden Wil van Leuven. 
Het afscheid van Eja vond plaats op donderdag 
4 juli 2024 in Crematorium Sterrenheuvel te 
Haarlem. Na afloop was aldaar gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten en herinneringen te delen. 
 
 
 

 

Maria Antonia Sloot-Sprenkels (101 jaar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 10 juli jl. is Rie Sloot-Sprenkels 

overleden. Haar uitvaartdienst werd gehouden 

op maandag 15 juli in haar eigen parochiekerk 

O.L.V. Geboorte te Halfweg. 

Rie, een lieve zorgzame moeder die er altijd was 

voor haar kinderen, altijd een luisterend oor en 

altijd een helpende hand. Vele lovende woorden 

werden uitgesproken. Helaas nam in de laatste 

jaren de dementie de overhand en konden alle 

fijne gesprekken die er altijd waren niet meer 

plaatsvinden. De laatste jaren was zij 

woonachtig in Verzorgingscentrum Eigen Haard 

in Zwanenburg waar ze liefdevol werd verzorgd. 

 

 

 

 

Ronald van Es (53 jaar)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals Ronald het graag wilde zo is het gegaan, 

omringd door zijn dierbaren is hij in zijn 

vertrouwde omgeving op woensdag 17 juli 

overleden. 

Op dinsdag 23 juli was er gelegenheid om 

afscheid van hem te nemen in de O.L.V. 

Geboorte kerk in Halfweg  

Woensdag 24 juli was zijn afscheidsdienst 

waarna hij werd begraven tegenover zijn zoon 

op het parochiekerkhof.. 

 

 

Maria Ludovica Kroon-Vermeersen (87 jaar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dinsdag 22 juli 2024 is 

overleden Maria Ludovica 

Kroon-Vermeersen,  

een zeer trouwe parochiane van de St. 

Adalbertus parochie in Spaarndam.  

Marja, zoals velen haar kennen, heeft zich 

jarenlang op velerlei manieren ingezet voor haar 

parochie. 

Haar uitvaartplechtigheid was op maandag 29 

juli in haar eigen parochiekerk St. Adalbertus 

waar zij onder grote belangstelling werd 

herdacht.  

Aansluitend was haar crematieplechtigheid in 

Crematorium Westerveld in Driehuis. 
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Berichten uit de parochies  
 
 
 

 
 

Autorijschema 

 
 

Voor vervoer vanuit Spaarndam naar 
Haarlemmerliede en v.v. 
Parochianen die mee willen rijden kunnen de 
chauffeur/chauffeuse bellen. 
 
01-09-2024: Hans Oud 06-23362133 
08-09-2024: Theo van Lieshout  023-5373648 
15-09-2024: Wim Pijnaker  06-10632647 
29-09-2024: Ria v.d. Voorn  06-44410157 
13-10-2024: Hans Oud  06-23362133 
27-10-2024: Theo van Lieshout  023-5373648 
 
 

Kosterschema St. Adalbertus 
   

 
 
22-09-2024: Herman Koeman 
06-20-2024: Theo van Lieshout 
20-10-2024: Wim Pijnaker 
 
 
 

 
 

Parochiearchief St. Augustinus 
 

Het archief van de St. Augustinusparochie in 
Vijfhuizen heeft de afgelopen periode een 
onderhoudsbeurt gekregen.  
De volgende stap is alle gegevens in te delen 
volgens het ‘schema voor de ordening van 
parochiearchieven’, waarbij gebruik gemaakt 
wordt van de Handleiding voor beheer en behoud 
van parochiearchieven in het bisdom Haarlem-
Amsterdam. 
 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen 
meehelpen dit project tot een goed einde te 
brengen en een toekomstbestendig archief te 
maken. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met: 
Hans Hartog, lid parochieteam St. Augustinus, 
tel.: 06 44 00 80 25 
 
 
 
 

Pride Pelgrimage 
 

Op vrijdag 19 juli jl. ontving de parochie van 
Haarlemmerliede een aantal mensen van de 
LHBTIQA+ gemeenschap, die onderweg waren 
van Zandvoort naar Amsterdam in, wat genoemd 
werd, een Pride Pelgrimage.  
 
Hoewel bij het parochiebestuur een echte liturgie 
rond de Paaskaars niet werd toegestaan, 
bezochten een aantal mensen van de 
passerende groep onze kerk, voor een kort 
gebed, een kaarsje of gewoon een bezoek aan 
onze mooie dorpskerk.  
 
Ook waren er wat vriendelijke en gezellige 
gesprekken, binnen en buiten de kerk. De groep 
had zelf, zo aan het einde van de middag, in een 
maaltijd voorzien, terwijl de parochie zorgde voor 
koffie, thee en water.  
 
Het was een gezellig treffen waarvoor de groep 
zich zeer erkentelijk toonde! 
 

Theo Kors 

 
 

Fietstocht naar de  
St. Adalbertusakker 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Op 23 juni, om 
zeven uur  
in de ochtend 
meldden de 
eerste fietsers 
zich al bij de St. 
Adalbertuskerk 
aan de Ringweg 
in Spaarndam 

en -hoe kan het anders- Karin had de koffie al 
weer bruin. Klokslag kwart over zeven gaf Theo 
het vertreksein want het pontje van acht uur in 
Velsen zou niet wachten op een groepje fietsers 
uit Spaarndam. Om half negen vertrokken de 
volgauto’s uit Spaarndam. 
 
Om kwart over negen zou het verzamelen 
geblazen zijn op een parkeerterrein vlak bij de 
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Adalbertusakker. Uit de auto van Karin kwamen 
een opklaptafeltje, potten met koffie en thee en 
een grote doos met belegde broodjes 
tevoorschijn. De fietsers kwamen nog geen vijf 
minuten later aan, een perfecte timing. 
Met een heerlijk broodje in de hand en een 
bekertje koffie of thee was het even bijkomen van 
de rit en wachten op de klok die aangaf dat de 
viering op de Adalbertusakker zou beginnen. 
 
Bij het betreden van de akker kreeg iedereen een 
boekje en een bloem, deze laatste moest je bij 
het altaar in een van de vele vazen plaatsen.   

 
Het was een dienst met drie heren, Abt Thijs 
Ketelaars was de celebrant, pastor Nico Mantje 
en pastoor Nico Knol de concelebranten. 
De oude liederen werden in het Gregoriaans 
gezongen, waarbij de bijdrage van de broeders 
van de Abdij zeker de oude sfeer opriepen, 
daarnaast waren de Spaarndamse koorzangers 
een welkome aanvulling op de koren Soli Deo 
Gloria en Hoeverture uit de Egmonden. 
 

In de overweging 
ging pastoor Nico 
Knol in op de 
tegenwoordige 
tijd, hij verwees 
naar de musical 
Jesus Christ 
Super Star en 
naar het grote 
aantal kijkers dat 
de Passion 
jaarlijks trekt. Zijn 
boodschap aan 
de aanwezigen 

was in zekere zin gebaseerd op het Evangelie 
‘weest waakzaam’ en zorg dat de waarheden niet 
verloren gaan, ook al verkeert de kerk op dit 
moment in een moeilijke positie. 
 
Na afloop van de dienst was er weer lekker de 
koffie bij Karin aan de ‘kantinewagen’ en daarna 

naar het concert dat werd gegeven in de tuin van 
de abdij. 
 
Na het concert hadden de fietsers nog een 
aardige tocht voor de boeg op de weg terug naar 
Spaarndam. 

Henk Koelman 

 
 
 

Vossenjacht in Spaarndam 
 

Een dag voor de jaarlijkse tocht naar de  
St. Adalbertusakker in Egmond werd i.v.m. het 
100-jarig jubileum een vossenjacht 
georganiseerd rondom de kerk.  
 
De vossen (tien Bijbelse figuren) waren in het 
kort beschreven in een deelnemers boekje. De 
‘vossen’ mooi in klederdracht waren hier en daar 
in het dorp opgesteld. Alles in een kleine ronde 
rondom de kerk om het wat eenvoudig te 
houden.  

 
Het was geen lange route die afgelegd moest 
worden maar er moest wel goed worden opgelet, 
wie is wie en waar staat hij/zij. Het probleem 
waar de kinderen mee geconfronteerd werden 
was dat ze niet direct mochten vragen; Wie bent 
u? Ze moesten aan de hand van de omschrijving 
in het boekje aangepaste vragen stellen zoals: 
wanneer bent u geboren, waar komt u 
oorspronkelijk vandaan? 
 
Mede dankzij het heerlijke weer is het een 
fantastisch evenement geworden en na afloop 
was er voor de kinderen heerlijke limonade en 
‘wat lekkers’. 

Karin Duwȇl 
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Nieuwe organist   
St. Adalbertuskerk Spaarndam 
 

Na een lange en uitgebreide zoektocht zijn we 
erin geslaagd een nieuwe organist te vinden voor 
onze parochie. 
Wij stellen hem graag aan u voor: 
Paul Loogman, een bevlogen muzikant die naast 
het orgel ook verschillende andere instrumenten 
bespeelt,  zoals trompet en piano. 
Als parochieteam zijn we ontzettend blij dat Paul 
ons koor wil gaan begeleiden. Daarnaast zal ook 
Chris van Beek nog een enkele viering ons koor 
blijven begeleiden. 

We wensen Paul heel veel orgelplezier bij ons. 
 

Karin Duwȇl 

 
 
 
 
 

 Halfweg 
 

Met veel dankbaarheid hebben wij op 5 juni jl. 
tijdens de jaarvergadering teruggeblikt op het 
seizoen 2023/2024. Naast de mooie vieringen 
die wij mochten verzorgen, beaamden wij 
allemaal de warme band die wij met elkaar 
koesteren. Iets wat echt de kracht van onze 
mooie groep mensen is. 
 
Tijdens de zomerstop zitten we niet stil: zo wordt 
de nieuwe website gemaakt, de muziekmap 
opgeschoond en wellicht zelfs nieuwe muziek 
toegevoegd.  
 
Vanaf 11 september gaan wij met frisse zin weer 
repeteren voor de vieringen van het nieuwe 
seizoen. 
 

Namens mediorkoor Voices, 
Suzanne Roest (voorzitter) 

Oecumenische ‘Disco’ viering in 
Vijfhuizen bij begin feestweek 
 

Zondag 8 september 2024 aanvang 10.30 uur. 
 
Als je aan disco denkt, denk je waarschijnlijk aan 
vrolijke dansmuziek in een donkere discotheek 
met glitter en glamourverlichting. 
 
Je denkt dan niet direct aan een tentviering of 
aan een discokerkdienst. De traditionele 
tentviering op de zondagmorgen wordt een uurtje 
waar je over het leven nadenkt, troost vindt, 
bemoedigd wordt, dankbaarheid voelt en met 
een feestelijk discogevoel de feestweek ingaat. 
 
Nieuwsgierig wat onze voorgangers uit het dorp 
pater Patrick en dominee Jan Scheele-Goedhart 
voor bijzondere viering hiervan gaan maken? 
Samen met de zanggroep Vocal Power uit 
Hoofddorp? 
 
Wij verwelkomen kerkgangers, twijfelaars, 
zoekers, pelgrims, kaarsjesopstekers, jong, oud, 
hardwerkenden, pensionado’s, lanterfanters, 
brommers, nachtegaaltjes, feestweekteams en… 
JOU! De kinderen krijgen hun eigen creatieve 
invulling deze morgen. 
 
Dus zondag 8 september 10.30 uur (en niet zoals 
gebruikelijk om 10.00 uur). De viering duurt een 
klein uurtje. Na afloop is er koffie, thee, limonade 
met een overheerlijk discokoekje erbij van onze 
meesterbakker René Dijkzeul. 
 

Frans Witteman 

 
 

65+-dag Vijfhuizen 
 

 
 
 
Noteert u alvast de datum:  
 

vrijdag 18 oktober is er weer de jaarlijkse 
ontmoetingsdag voor 65-plussers uit onze 
parochie St. Augustinus in Vijfhuizen.  
 
Half september zullen de uitnodigingen hiervoor 
verspreid worden en we hopen op een goede 
opkomst. Mocht u geen uitnodiging ontvangen 
maar wel willen komen dan kunt u contact 
opnemen met Trudy Witteman 023-5581168  
of trudywitteman@ziggo.nl 
 

Bezoekgroep 
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Financiën Augustinusparochie 2024 
 

De cijfers rond de financiën geven voor dit jaar 
weer een stabiel beeld te zien t.o.v. het verleden. 
Dat kan nog iets veranderen als het lukt nog dit 
jaar een paar achterstanden in het groot 
onderhoud op te lossen. De offertes zijn 
aangevraagd, maar aannemers, die tijd hebben, 
daar moet je tegenwoordig goed naar zoeken. 
 
Ook rond de kerkbalans loopt alles in de pas met 
voorgaande jaren, van de toegezegde € 25.500,- 
is begin augustus zo’n € 20.500,- ontvangen, 
waarvoor onze hartelijk dank. 
 
Hoewel nog niet alles rond de fusie zeker is voor 
2025, ziet het er wel naar uit, dat de actie 
kerkbalans per parochie en op de gebruikelijke 
bankrekening blijft plaatsvinden. 
 
Wij hebben er verder alle vertrouwen in dat ook 
de nog openstaande toezeggingen in de 
komende maanden binnen komen. 
 

Rob van der Riet, 
Penningmeester Augustinusparochie 

 

 
 

Herbergmaaltijden Vijfhuizen 
 

Vanaf oktober tot en met mei is er elke 2e vrijdag 
van de maand een herbergmaaltijd in De Luifel. 
De eerstkomende is op vrijdag 11 oktober om 
18.00 uur.  
 
De kosten zijn € 12 per persoon.  U kunt u 
aanmelden bij Wil Hendriks 06 34485758, vol is 
vol. 
 
 
 

     
 
 
                  Nieuw seizoen zingen 
 

Vanaf september gaan de 3 koren van de  
St. Augustinusparochie weer van start met hun 
repetities om bij de verschillende vieringen hun 
muzikale medewerking te verlenen.  
Na een paar maanden rust is het goed elkaar 
weer te zien en met elkaar te zingen.  
Zingen verbindt en is gezond voor jong en oud. 
Heb je zin om mee te doen? 
Voor informatie over het Gemengd Koor en de 
Gregoriaanse Cantorij: 06 24250648.  
Voor informatie over het Dameskoor:  
06 52413906 
  

St. Caecilia, Halfweg 
 

In de laatste viering voor de vakantie, van 
zondag 21 juli, is er wederom mooi door het 
(ons) koor gezongen.  De dirigent kreeg 
complimenten van een aantal parochianen. We 
mogen best trots zijn op de mooie uitvoeringen 
die we zingen.  
 
We rusten in de zomermaanden uit en beginnen 
weer op zondag 15 september 9.30 uur. 
Daarvoor zijn er dan al twee repetities geweest. 
De repetities zijn op donderdagavond in de R.K. 
Kerk in Halfweg.  

 

Tijdens de laatste jaarvergadering is op verzoek 
van de leden het tijdstip van aanvang van de 
repetitie vervroegd naar 19.30 uur.  
 
Mocht u ook eens mee willen repeteren dan kan 
dat natuurlijk, kom op donderdagavond naar de 
Kerk in Halfweg. Het koor repeteert twee uur, er 
is een pauze van ruim 15 minuten met koffie, 
thee en een koekje. Er wacht u een warm 
welkom. 

Elise Nibbering 
Voorzitter 

 
 

De Stoep onze huiskamer voor 
Haarlemmerliede! 
 

De Jeu de Boules banen liggen er weer prachtig 
bij dankzij Wilco van de tuinploeg. Namens de 
spelers hartelijk dank! De competitie liep t/m  
augustus, iedere woensdagmiddag, op het 
moment van schrijven is de uitslag nog niet 
bekend. 
Overigens complimenten voor de hele tuin, 
onderhoudsploeg! 
 
Na elke viering op zondag is het gezellig koffie 
drinken en bijpraten in De Stoep. 
 
De populaire klaverjascompetitie start weer in 
september, ook u bent van harte welkom na 
opgave bij Mary van Opzeeland tel 06-21594931. 
 
Onze breiclub kan altijd breiwol gebruiken! 
Inleveren bij De Stoep op woensdagmiddag of bij 
Mary van Opzeeland. 
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Mini-Bieb 
Vakantietijd…lees een aangrijpend boek! 
 
Algemeen 
De Stoep kunt u huren voor een workshop, 
vergadering, bijeenkomst of expositie.  
Wij kunnen ook altijd vrijwilligers gebruiken  
voor activiteiten! 
 

Info: reserveringstoep@dorpsvereniging.nl  
Mary van Opzeeland beheerder 06-21594931 
Agendabeheer en afspraken:  
Cees van Kippersluis 023-5328867 of 06-
33757109  
 
Vraag naar de mogelijkheden 
 . 
 

 
 
 

 

Op de koffie bij……  
 

Alie Blauwhof-Van Rijn 
 

Voor deze rubriek trekt gastredacteur Frans 
Witteman er met pen en papier op uit om aan de 
keukentafel leuke, mooie, ontroerende of 
verbazingwekkende verhalen en herinneringen te 
noteren. 
 
‘Fijn dat je zo mooi op tijd bent. Je stoel staat 
klaar en de koek voor bij de koffie ligt op het 
schoteltje. Ze zeggen hier gewoon Alie tegen mij 
dus doe jij dat ook maar. Hoe is het met je 
dochter die zo ver weg woont. Het is heel goed 
hier. Als je ook oud bent of zo moet je hier 
komen wonen. Laten we bij het begin beginnen.’ 
Het is al een heel verhaal dat ik te horen krijg 
voordat ik in haar gezellige kamer in zorgcentrum  
De Meerstede in Hoofddorp mijn eerste vraag 
kan stellen. Alie is een aanstekelijke prater en 
ziet er patent uit. Bijna 98 is ze en ze gaat nog 
twee keer in de week naar de gym. Misschien is 
dat haar geheim. Alie is onze oudste parochiaan. 
Ze beziet het leven van de positieve kant. Bij 
haar is het glas altijd halfvol. Ondanks haar heup 
die ze vier jaar geleden gebroken heeft en niet 
goed is genezen. Ondanks de sterke loep die ze 
nodig heeft om de krant te kunnen lezen. ‘Nog 
even en dan de 100 vieren’, probeer ik. Alie 
schudt haar hoofd. ‘Zo oud wil ik niet worden. Ik 
zie het om me heen. Eenmaal eind negentig 
beginnen ze van alles te mankeren. Mij niet 
gezien.’ Dan is het zowaar even stil. Alie kijkt me 
aan en zegt: ‘Nou ja, als ik zo blijf dan misschien 
wel. Ik ben nog goed gezond. Een beetje mazzel 
moet je hebben.’  
 
Bij het begin beginnen. ‘Dat was op zondag 3 
oktober 1926. Leidens Ontzet. Geboren op een 
boerderij aan de Amstelveenseweg waar nu de 
VU staat.’ Haar pretogen beginnen te glimmen. 
‘Ik was er bij maar weet er niks meer van.’ Vader 
Van Rijn was veehouder en telkens als de 
gemeente zijn land nodig had moest het gezin 

verkassen naar een andere boerderij. Zo 
belandden ze ook aan de Uitweg in het 
uitgestrekte veenweidegebied waar Amsterdam 
later de Westelijke Tuinsteden zou bouwen. En 
waar Alie op het ijs ene Cor Blauwhof van vijf 
boerderijen verderop ontmoet. En waar ze thuis 
met vlinders in haar buik over vertelt. Ze hoort 
het haar moeder nog zeggen: ‘Je gaat nog eens 
met je spot naar bed’. Alie lachend: ‘Het is nog 
uitgekomen ook.’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ze zijn verloofd als Cor op zijn twintigste voor 
drie jaar naar Nederlands Indië wordt gestuurd 
voor ‘herstel van orde en rust’, een fraaie term 
voor een bloedige koloniale oorlog. Als Cor 
terugkomt is er in het Nederland van na de 
oorlog geen huis te krijgen. Cor krijgt de kans 
een voor bewoning geschikt gemaakt 
onderkomen te betrekken achter een boerderij 
aan de Sloterweg in Sloten. Hij werkt bij zijn 
vader die aan de Spaarnwouderweg 1133, net 
buiten Vijfhuizen, eerst koeien hield en er later 
een varkensmesterij had. Ze zijn 27 als ze 
trouwen, waarna hun kinderen Gonnie, Anke, 
Han, Harry en Ellen worden geboren. Het gezin 
woont 15 jaar achter de boerderij, hartstikke 
clandeistien, als de gemeente hen ontdekt. Ze 
moeten weg en krijgen een huis in Geuzenveld 
toegewezen. Als opgesloten in een kooi, zo 
voelen ze zich er.  
Als Cors ouders naar Zwanenburg verhuizen, 
verhuizen de zeven Blauwhoffen naar de 

Berichten van en over parochianen 
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Spaarnwouderweg. Het is september 1967. ‘We 
hebben er heel fijn gewoond’, kijkt Alie terug. 
‘Met name met de familie Hopman hadden we 
een heel goed contact.’  
Cor en Alie gaan zich nóg meer Vijfhuizenaar én 
parochiaan voelen als ze verhuizen naar een 
seniorenwoning aan het Vliegersplein. 
‘Koffiedrinken en bijpraten na de kerk met Annie 
Ligtenberg en Gré de Koning, het was altijd heel 
gezellig.’  
 
En in één adem: ‘Wat schrijf je veel op. Ze 
mogen je wel een dubbel salaris geven.’ Omdat 

ze niet meer zelfstandig kon wonen verhuisde 
Alie vier jaar geleden naar De Meerstede. ‘Ik ben 
tevreden en ik voel me hier rijk’, laat ze opgewekt 
weten. 
 
Alle voorgaande 75 artikelen van deze rubriek 
staan op onze website www.meerliede.nl. Ga 
naar Locaties, St. Augustinusparochie en klik op 
de button Op de koffie bij… 
 
 
 

 

 
 

Alles wat er staat spreekt vanzelf, 
nietwaar? 

 

Als iets openstaat, doe het dan dicht. 
Als iets vies is geworden, maak het dan schoon. 
Als iets aan is gebleven, doe het dan uit. 
Als het een bende is geworden, ruim het dan op. 
Als iets kapot is, repareer het dan. 
Als je iets hebt geleend, geef het dan terug. 
Als je iets hebt beloofd, houd je daar dan aan. 
Als je iets niet in orde kunt maken, zoek dan 
iemand die het wel kan. 
Als je iets zelf niet beter kunt, lever dan geen 
kritiek. 
Als je iemand hebt gekwetst, verontschuldig je 
dan. 
Als je niet weet wat je moet zeggen, zwijg dan. 
Als het jouw zaak niet is, bemoei je er dan niet 
mee. 
Als het niet van jou is, geef het dan terug. 
Als het gratis is, verspil het dan niet. 
Als iets nuttig voor je is, behandel het dan met 
zorg. 
Als je niet kunt doen wat je wilt, probeer dan te 
willen wat je doet. 
Als je iets stoort, laat anderen daar dan geen last 
van hebben. 
Als je aardig kunt zijn, wees het dan, 

Iemand kan altijd aardig zijn. 
Als je je verantwoordelijk kunt gedragen, doe het 
dan ook. 
Iemand kan zich altijd verantwoordelijk gedragen. 
Als je dankbaar kunt zijn, wees dat dan. 
Ook dat kan iemand altijd zijn. 
Als je een positieve houding voor jouw welzijn en 
dat van anderen kunt kiezen, doe dat dan ook. 
Kortom, als je goed kunt zijn en goed kunt doen, 
wees en doe het. 
 
Alles wat er staat spreekt vanzelf, nietwaar? 
Waarom kost het ons dan zoveel moeite het in 
praktijk te brengen? Het zou de mensheid heel 
anders vergaan als ze geoefend was in 
goeddoen, voor anderen en zichzelf. 
 
Voor dat vak zijn we nog niet geslaagd. 
Het is een kwestie van instelling; van de juiste 
kiezen; van grootmoedigheid en overgave. 
Doet u mee aan de verandering? 
 
Uit ALEGRIA van Francesc Miralles en Alex 
Rovira. 
 

Marianne Berman 
PCI Meerliede. 

 
 
 

Tja… 
 

Als ik ergens moeite mee heb bij de mensen,  
dan is het wel dat ze stoppen met nadenken  
als ze hun regels volgen. 

Anya Niewierra  
(schrijfster) 

 
God zet mensen op je weg, maar Hij zet jou ook 
op andermans weg! 

 

Meningen, opinies en ideeën van … 
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VIERINGENROOSTER (periode 1 september t/m 27 oktober) 
 
 

Vespers en Eucharistie in Haarlemmerliede  
Liedeweg 52 
 -  Elke dinsdag t/m vrijdag 
 

Stiltegebed en zingen van psalmen  17.30 uur 
Eucharistie                                        18.00 uur 
 

Vespers en eucharistie zijn geïntegreerd, het is evenwel ook 
mogelijk voor één van beide te kiezen. 

 

 
 
 
Eucharistie in Halfweg  
 
 

 
  Elke woensdagmorgen om 10.00 uur 

 

 

   
 

Wijzigingen in het rooster worden op de website aangepast. 
 

 Haarlemmerliede 
Jacobus de 
Meerdere 

Liedeweg 52 
11.00 uur 

Spaarndam 
Sint Adalbertus 

Ringweg 30 
 

11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 

Kr. Spieringweg 400 
 

11.00 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstr. 7 
 

9.30 uur 
Zondag 
 
    1 september 
 
22e zondag door 
het jaar 

 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 
 

  
Eucharistieviering 
Pater Gerard 
Timmermans 
Samenzang 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Samenzang 
 

Zondag 
 
     8 september 
 
Maria Geboorte 

  Aanvang: 9.00 uur 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
 
Aanvang: 10.30 uur 
 

Oecumenische 
tentviering 
 

Pater Patrick en 
dominee Jan 
Scheele - Goedhart 

MEERLIEDEVIERING 
 

Eucharistieviering 
Pastoor André van 
den Hout 
MeerLiedekoor 
 

Maandag 
 
      9 september 

   Aanvang: 19.00 uur 
Oecumenische dienst 
Sparrenlaan 
Zwanenburg 

Zondag 
 
    15 september 
 
24e zondag door 
het jaar 

 
Eucharistieviering 
Br. Bernard Zweers 
St. Cecilia 
 

  
Gebed en 
Communieviering 
Diaken Rob Mascini 
Samenzang 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Caecilia 
 

Maandag 
 
    16 september 

   Aanvang: 16.30 uur 
Communie dienst 
Sparrenlaan 
Zwanenburg 

Zondag 
 
    22 september 
 
25e zondag door 
het jaar 

  
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Clement 
Samenzang 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Clement 
Samenzang 
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 Haarlemmerliede 
Jacobus de 
Meerdere 

Liedeweg 52 
11.00 uur 

Spaarndam 
Sint Adalbertus 

Ringweg 30 
 

11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 

Kr. Spieringweg 400 
 

11.00 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstr. 7 
 

9.30 uur 
Zondag 
 
   29 september 
 
26e zondag door 
het jaar 

 
Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Cecilia 
 

  
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Dameskoor 
 

 
Eucharistieviering 
Pater J. Stuyt Sj 
Dameskoor  
Pro Ecclesia 
 

Zondag 
 
    6 oktober 
 
27e zondag door 
het jaar/H. Bruno 

  
 

 
Eucharistieviering 
Pater Clement 
St. Cecilia 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Gemengd koor 
 

 
Eucharistieviering 
Br. Bernard Zweers 
St. Caecilia 
 

Zondag 
 
   13 oktober 
 
28e zondag door 
het jaar 

 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 
 

  
Eucharistieviering 
Pater Clement 
Gregoriaanse 
Cantorij 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Mediorkoor Voices 
 

Maandag 
 
   14 oktober 

   Aanvang: 19.00 uur 
Oecumenische dienst 
Sparrenlaan 
Zwanenburg 

Zondag 
 
   20 oktober 
 
29e zondag door 
het jaar 

  
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
St. Cecilia 
 

 
Gebed en 
Communieviering 
Diaken Rob Mascini 
Dameskoor 
 

Aanvang: 9.00 uur 
Eucharistieviering 
Pater Clement 
 
Aanvang: 10.30 uur 
Oecumenische  
dienst  ??? 
IN DE PKN KERK 
 

Een van beide 
paters samen met 
dominee Wilma van 
Rijn-Fennel  
 
St. Caecilia 
Internos 

Maandag 
 
   21 oktober 

   Aanvang: 16.30 uur 
Communie dienst 
Sparrenlaan 
Zwanenburg 

Zondag 
 
   27 oktober 
 
30e zondag door 
het jaar 

 
Eucharistieviering 
Br. Bernard Zweers 
St. Cecilia 
 

  
Eucharistieviering 
Pater Clement 
Samenzang 
 

 
Eucharistieviering 
Pater Patrick 
Dameskoor 
Pro Ecclesia 
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Informatie MeerLiede parochies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Jacobus de 
Meerdere  
Haarlemmerliede 

O.L.V. Geboorte 
Halfweg 

St. Adalbertus 
Spaarndam 

St. Augustinus 
Vijfhuizen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Jacobus de Meerdere 

Liedeweg 52    

2065 AK  Haarlemmerliede               023- 532 77 80 
 

Secretariaat: Th. Kors    023-533 05 53 

Theo.Kors@kpnplanet.nl                       06-284 02 506 
        

Kerkhofbeheer: P. Piscaer                     06-456 80 406 

Ppi1000@kpnmail.nl 
 

Penningmeester: A. Kuhlman   023-537 67 42 

Bankrekening                     NL97 RABO 0118 39 3987 
        

Misintenties: Mevr. J. Pijnaker-Kooter   06-233 96 129 

jmpijnaker@hotmail.com 
        

De Stoep  

* bij activiteiten   M. van Opzeeland    06-215 94 931 

* voor afspraken  C. van Kippersluis  023-532 88 67 
          

Voor meer informatie: 

https://www.meerliede.nl/jacobus-de-meerdere 

 

St. Augustinus 
Kromme Spieringweg 400 
2141 AM  Vijfhuizen 
 

Secretariaat:        voor post zie kerk adres 
                            secretaris.kerkvijfhuizen@gmail.com 
  

Penningmeester: R. van der Riet 06-101 818 29 
kerkvijfhuizenpennningmeester@gmail.com  
 

Bankrekening NL68 RABO 0324 53 5902 
 

Misintenties: R. Beelen 023-558 16 29 
 

Bezoekgroep: G.M. Witteman-Bohté     023-558 11 68 
 

De Luifel 

Beheer: A. de Koning-Verschoor   023-558 11 75 

Voor meer informatie: 

https://www. meerliede.nl/st-augustinus  

 

 

 

O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstraat 7 

1165 GP  Halfweg    020-497 70 69 

parochieolvgeboortehalfweg@hetnet.nl  

info@parochiehalfweg.nl   

Facebook@ParochieHwg 

Secretariaat: H. Terwijn                        06-41 64 4640 

                      voor post zie kerkadres 
 

Penningmeester: A. Kuhlman             023-537 67 42 
 

Bankrekening                    NL63 RABO 0324 60 2049 
 

Begraafplaatsbeheerder: L. Buijs         020-497 60 16 
 

Koster: C. Poelsma                               020-497 64 97 
 

Voor meer informatie: 

https://www.meerliede.nl/o-l-v-geboorte 

 

St. Adalbertus                   postadres 
Ringweg 30                                             postbus 5 
2064 KK  Spaarndam 2064 ZG  Spaarndam 
 

Secretariaat: K. Duwêl                   06-48 888 338 
karinduwel@hetnet.nl              023-538 97 07 
 

Penningmeester: A. Kuhlman             023-537 67 42 
akuhlman@quicknet.nl 
 

Bankrekening                    NL58 RABO 0118 39 1100 
    

kopij parochieblad  parochieblad.adalbertus@gmail.com 
 

Misintenties: Mevr. J. Pijnaker-Kooter  06-23 396 129 
 
Giften voor                         NL63 RABO 0118 31 5544 
Zr Thea Lemmers           t.n.v. Stichting Sinar Pelangi 
 

Voor meer informatie:  
https://www.meerliede.nl/st-adalbertus 

Voor meer informatie per parochie www.meerliede.nl 

klik op de homepage bovenin de balk op locatie 
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Volledige en persoonlijke verzorging 

van begrafenissen en crematies 
 

Familiebedrijf sinds 1878, staat garant voor 

persoonlijke begeleiding rond overlijden en uitvaart 
 

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan 24 uur 

per dag voor u klaar  

Tel. (023) 532 44 86 
 

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25. Haarlem 

Laat uw zorg onze zorg zijn. 

 

 

Remco en Arnold Kuhlman 

Administraties, jaarrekening en belastingaangiftes 

Rembrandtweg 665B, 1181 GV  Amstelveen 

Talesiuspark 1, 2064 LJ Spaarndam 

020 6416735 / 023 5376742 

www.akuhlman.nl    info@akuhlman.nl 
 

 

     C.A. van Oeveren  
      Schilderwerken 

   
 

E-mail: cavanoeveren@gmail.com 

zie ook onze uitgevoerde projecten op: 

http://www.cavanoeveren.nl/ 

 

 
 

Wethouder Fijenpad 3 

 1165 GC  Halfweg 
   

 Telefoon: 0651194964 

http://www.akuhlman.nl/
mailto:cavanoeveren@gmail.com
http://www.cavanoeveren.nl/


   

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

DE BLOOMSENSATIE 
 

              BEZOEK ONS IN 
  ZWANENBURG OF HAARLEM   
 

020 331 85 83 

info@pluknbloom.nl 
 

Gespecialiseerd in 
Rouw- en Trouw- 
arrangementen 

 

            
       Lindenlaan 43, 1161 VJ  Zwanenburg 
 

        Wij bieden onze klanten: 
        * kwaliteit, vakmanschap en service gerichtheid 
        * duidelijke prijsafspraken en helder advies 
 

Kijk voor meer informatie op onze website: 

www.loodgietersbedrijfpmeekel.nl 
 

of stel uw vragen via de e-mail 

meekel.loodgieters@online.nl 
 

 

tel:020%20331%2085%2083
mailto:info@pluknbloom.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/Jaar%204%20nr%207/www.loodgietersbedrijfpmeekel.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/Jaar%204%20nr%207/meekel.loodgieters@online.nl


 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


