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U kunt een bijdrage leveren aan een van de 

MeerLiede kerken via 

www.meerliede.nl/doneren 

Scan de QR-code met uw mobiel of tablet en 

volg de stappen. 

 
 

Secretariaat SVB MeerLiede 
Liedeweg 52 
2065 AK  Haarlemmerliede 
pumeerliede@gmail.com 
 
Website MeerLiede:   www.meerliede.nl 
Klik op 'Locaties' en u vindt alle parochies. 

 

Verhuisbericht 
Gaat u verhuizen of komt u NIEUW in een van 
onze parochies........ laat het ons weten.  
Dank u ! 
 
Redactie MeerLiedeblad:   
meerliedeblad@hotmail.com) 
 

 

 

Tekst bij ons voorblad: 
Wat verbindt de parochies van Haarlemmerliede, Halfweg, Spaarndam en Vijfhuizen? 
Met deze vraag in het achterhoofd dacht ik na over een voorplaat voor ons nieuwe parochieblad. 
Na enige tijd kwam het woord ‘water’ in mij op. 
Via water (Ringvaart, de Liede en Spaarne) zijn we in fysieke zin met elkaar verbonden. 
Via het water van onze doop zijn we in geestelijke zin met elkaar verbonden. 
Ontwerper Auke Herrema heeft onze verbondenheid op een fantastische manier zichtbaar gemaakt. 

Corina Klaver 
                                                                                                   Voormalig Vicevoorzitter Parochiebestuur MeerLiede 

 

http://www.meerliede.nl/doneren
mailto:pumeerliede@gmail.com
https://d.docs.live.net/AppData/Roaming/Microsoft/Concept%20PU%20blad/www.pumeerliede.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/jaar%201%20nr%201/meerliedeblad@hotmail.com
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Van het Pastoraat 
 
 
 

Help! Uw parochie verzuipt! 
 

Onder deze titel, afgeleid van de titel van een 
hilarisch boek van Toon Kortooms, werd ooit 
een beroep gedaan op parochianen in 
Schalkwijk om gul deel te nemen aan de Aktie 
Kerkbalans. Ook binnen ‘MeerLiede’ werd die 
kreet voorheen al eens gebruikt. Inmiddels zijn 
de parochies nog niet echt ‘verzopen’, al wordt 
de dreiging steeds groter. In dit blad worden al 
oproepen gedaan aan parochianen en andere 
belangstellenden om de plaatselijke kerk te 
steunen. 
 
Wij zijn net aan het ‘Jubeljaar’, (ook wel een 
‘Heilig Jaar’ genoemd), begonnen. Maar wij 
kunnen ons afvragen hoe ‘heilig’ de kerk van 
ons eigenlijk nog is.  
De toeloop van kerkgangers gaat nog steeds 
langzaam achteruit en aan nieuwe vrijwilligers 
voor ondersteunende taken is nauwelijks te 
komen. Bij het ter perse gaan van dit blad is de 
parochie van St. Gertrudis zeer naarstig op zoek 
naar mensen voor belangrijke bestuursposten in 
dit grote gebied.  
En terwijl er - gelukkig! - berichten in het 
bisdomblad ‘Samen Kerk’ en in de pers 
verschijnen, van juist jeugdige mensen die zich 
willen laten dopen, valt het wel heel erg op dat 
wat we - van wat we de ‘middenklasse’ zouden 
kunnen noemen (30 tot 60 jaar) - wel heel erg 
weinig belangstelling zien.  
Leeft de kerk dan niet meer?  
Oogt ze saai, of oubollig?  
Is de kerk er ‘alleen voor ouderen’?  
En veel sterker nog: leeft God dan niet meer 
voor veel mensen?  
 
Wij allemaal, jong en oud, zijn opgevoed vanuit 
een katholieke geloofsovertuiging. Wij werden, 
en worden nog steeds, uitgenodigd om onze 
Eerste Heilige Communie te doen, en werden 
vervolgens verder begeleid naar het Vormsel en 
hebben nog steeds alle mogelijkheden om nader 
kennis op te doen over ons geloof. (Kijk maar 
eens naar het artikel over ‘Explore Catholic’ in 
deze editie van uw parochieblad.)  
Wat heeft veel mensen toch bewogen om af te 
haken, geen interesse meer te tonen, geen inzet 
meer te willen tonen voor datgene wat ons juist 
samen zou kunnen binden? Als er ièts is wat 
steeds weer belangrijk blijkt te zijn, is het wel 
‘mensen ontmoeten’. En àls wij dan elkaar 
ontmoeten, zeker in de kerk, is het dan niet zo 
dat wij dan ook God ontmoeten?  

‘God manifesteert zich in de medemens!’ Wij 
horen het zo vaak in de loop van het kerkelijk 
jaar…  
 
Laten we van dit Jubeljaar, oprecht een heilig 
jaar maken! Voor u, die slechts af en toe 
belangstelling toont: Kom eens wat vaker naar 
uw kerk! Ontmoet weer eens mensen van uw 
zelfde geloof! Steek weer eens een kaarsje voor 
elkaar op! Geloof niet alleen weer in God, maar 
ook in uw medemens! Ondersteun uw parochie, 
uw kerk en daardoor ook uw mede-parochiaan, 
mede-dorpsgenoot, met een gift aan de Aktie 
Kerkbalans. 
 
Klinkt dat als ‘dichtbij-elkaar-kruipen’?  
Laten we onze gedachten dan eens echt laten 
gaan. Laten we dan eens om ons heen kijken: in 
ons land, in Europa en in de ‘grote wereld’ om 
ons heen. En komen u en ik dan niet tot de 
conclusie dat het heel goed is om bij elkaar te 
komen? Door geldelijke steun, door ons vrijwillig 
in te zetten voor de mensen om ons heen?  
En wanneer wij ons dat realiseren: hebben we 
dan toch het idee dat wij wat dichter bij God zijn 
gekomen?  
Paus Franciscus riep ons op, om 2025 een jaar 
van hoop te laten zijn. Wanneer we dàt 
oppakken, wat gebeurt er dan met ons...? 
 

Theo Kors  
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Algemene informatie
      

Van de bestuurstafel 
 

Bij decreet van 22 november 2024 heeft 
Johannes W.M. Hendriks, bisschop van 
Haarlem-Amsterdam, besloten om per 1 januari 
2025 de volgende R.K.-parochies te verenigen 
tot één parochie onder de naam St. Gertrudis: 
 
• St. Jacobus de Meerdere te Haarlemmerliede 
• Onze Lieve Vrouw Geboorte te Halfweg 
• St. Adalbertus te Spaarndam 
• St. Augustinus te Vijfhuizen 
Vanaf vandaag kunt u ons bereiken via ons 
nieuwe emailadres:  
parochie.st.gertrudis@gmail.com. 
 
Het bestuur heeft stilgestaan bij het plotselinge 
overlijden van Trudy Witteman, echtgenote van 
Frans Witteman. Trudy zette zich in voor de 
parochie en de gemeenschap van Vijfhuizen. 
Wij wensen Frans veel sterkte bij het verwerken 
van dit verlies. 
 
Afronding fusie 

Op dit moment is het bisdom bezig met het 
regelen van een registratienummer bij de Kamer 
van Koophandel. Zodra dit is geregeld, kunnen 
wij bij de notaris de akte van fusie laten 
passeren en onze bankrekening voorzien van de 
juiste parochie- en locatienamen. Ook is het 
bisdom bezig met het verkrijgen van een nieuw 
BTW-registratienummer voor de parochie St. 
Gertrudis. 
 
Door de fusie is een nieuwe situatie ontstaan 
binnen het samenwerkingsverband, doordat 
Badhoevedorp niet is meegegaan in de fusie. 
Het is de bedoeling dat Badhoevedorp 
binnenkort bij het bisdom een verzoek indient tot 
samenwerking, met als doel op te gaan in de 
parochie St. Gertrudis. 
 
Vacatures in het bestuur 

Wij zijn op zoek naar twee bestuursleden; een 
penningmeester en een secretaris. De 
penningmeesters heeft een coördinerende en 
sturende rol richting de lokale penningmeesters 
en regelt onder andere de Rekening en 
Verantwoording richting het bisdom. 
De secretaris heeft een ondersteunende rol en 
verzorgt o.a. de notulen tijdens een vergadering, 
maar vaak ook de voorbereiding en opvolging 
van de acties en de correspondentie. Daarnaast 
zorgt de secretaris ervoor dat bestuursleden (en 
parochieteams van de kerken) geïnformeerd zijn 
over belangrijke informatie. 
 

Daarnaast zijn wij op zoek naar een lokale 
penningmeester voor het parochieteam van de 
Jacobus de Meerderekerk te Haarlemmerliede. 
Zijn of haar taak bestaat uit het doen van 
betalingen ten behoeve van de kerk in 
Haarlemmerliede en het bijhouden van de 
plaatselijke financiële administratie. 
 

 
Tenslotte zoeken wij een bestuurslid gebouwen 
& terreinen. Deze persoon heeft een 
coördinerende en sturende rol bij het behoud of 
de afstoting van het onroerend goed van onze 
parochie. Hij of zij wordt ondersteund door de 
plaatselijke vrijwilligers in de parochieteams. 
 
Contracten van de paters 

De jaarcontracten van de beide paters lopen in 
februari af. Het bisdom is voornemens een 
nieuw contract aan te gaan voor de duur van vijf 
jaar. De paters zullen beginnen met het 
voorgaan in Badhoevedorp en hebben ook 
plannen om catechese-activiteiten te 
ontwikkelen. 
 
Actie Kerkbalans 

In de komende periode vindt de Actie 
Kerkbalans plaats. Wij bevelen deze van harte 
aan. Besloten is de actie per plaatselijke kerk te 
organiseren. U kunt uw bijdrage op de 
gebruikelijke wijze voldoen. Vanuit het bestuur 
danken wij u hartelijk voor uw bijdrage. 
 
Pachtgronden en begraafplaatsen 

Wij zijn, in combinatie met de Rentmeester, 
bezig met de pachtgronden in Vijfhuizen. 
De voormalige begraafplaats aan de 
Osdorperweg is na de groenrenovatie 
aangeboden aan de gemeentelijke 
Begraafplaatsen & Crematoria Amsterdam.  
Wij wachten nog op een laatste reactie. 
 
Onderhoudswerk in 2025 

Er is een lijst opgesteld voor de vier parochies 
met betrekking tot het onderhoudswerk in 2025. 
 

Gebouw Franciscusschool 

Tot slot melden wij dat het gebouw van de 
Franciscusschool te Haarlemmerliede, destijds 
door het parochiebestuur overgedragen aan het 
schoolbestuur, is gesloten. Er wordt nu 
gesproken met het schoolbestuur en de 
gemeente Haarlemmermeer over de overdracht 
van het gebouw aan onze parochie. 
 

Parochiebestuur St. Getrudis 
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Laatste uitgave!! 
 

Van oudsher is ons parochieblad dé manier om 
mensen te inspireren en te informeren over lief 
en leed in de parochie. Na de start van het 
Samenwerkingsverband tussen de parochies 
Haarlemmerliede, Halfweg/Zwanenburg, 
Spaarndam en Vijfhuizen is negen jaar geleden 
gestart met een nieuw ‘Parochieblad 
MeerLiede’.  
 
Wanneer u dit leest is het de laatste keer dat het 
blad op deze manier verschijnt.  Het was ons 
lijfblad dat zeven maal per jaar verscheen, een 
ideale verbinding met u allen in onze parochies. 
 
Wat gaat er nu gebeuren? 
Door de fusie per 1 januari 2025 is de nieuwe 
parochie St. Gertrudis geboren en ook de 
parochie H. Engelbewaarders uit Badhoevedorp 
gaat bij het Bisdom een verzoek indienen om 
samenwerking met ons, met als doel op te gaan 
in de parochie St. Gertrudis. 
 
Er is hard gewerkt aan één centraal 
parochieblad voor alle vijf de kerken. 
Dit parochieblad wordt in de Goede Week voor 
Pasen bij u bezorgd en zal een ander uiterlijk 
hebben. Graag horen wij t.z.t. wat u daarvan 
vindt.  

 Redactie MeerLiedeblad 
 

 
 
 
 

Stille Omgang 2025 
 

De Stille Omgang in Amsterdam wordt dit jaar 
gehouden op zaterdag 15 maart. 
 
Deze volgt de route die de pastoor van de Oude 
Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest 
van een Eucharistisch wonder dat aan een zieke 
geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de 
late middeleeuwen vierden de christenen dit 
wonder met een feestelijke mirakelprocessie.  

Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang, 
inspiratiebron voor alle stille tochten in 
Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, 
het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere 
uur en de zwijgende verbondenheid van de 
duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich 
al biddend en mediterend verbonden met Jezus 
Christus die zich aan alle mensen van goede wil 
geeft als leeftocht voor onderweg. 
 
Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2025 als 
intentie: 
‘Vanwege het Mirakel: luisteren naar de Stem 
van God, Zijn oproep aanvaarden’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Eucharistieviering in de O.L.V. Geboorte kerk, 
Dr. Schaepmanstraat 7 te Halfweg om 20.00 uur 
met als celebrant broeder Bernard Zweers en 
diaken Philip Weijers. Na de mis vertrekt er een 
bus vanuit Halfweg naar Amsterdam, om daar 
de Stille Omgang te gaan lopen.  
 
Na afloop van de Stille Omgang wordt u in de 
gelegenheid gesteld (wel voor eigen rekening) 
om een broodje en kop koffie te nuttigen in de 
Engelse kerk aan het Spui.  
Om 23.00 uur wordt u vanaf de Engelse kerk 
begeleidt naar het vertrekpunt van de bus die u 
weer terug zal brengen naar Halfweg. 
Kosten deelnemers per bus: € 12,50 per 
persoon. 
Aanmelden op: www.stille-omgang-haarlem.nl  
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Passie Concert Halfweg  
 

Met o.a. onderstaand programma neemt het 
vocale ensemble Sola Re Solare o.l.v.  
Joop Goozen u mee naar de Goede Week.    
• Gloria in Excelsius  
• Kruisbergh 
• Ave Verum 
• Adoramus te Christi 

 
Mis het niet, het is fantastisch om mee te 
maken. 
 

Datum   Zondag 30 maart 
Toegang  GRATIS 
Aanvang concert 14.30 uur 
Kerk open vanaf    14.00 uur 
 

In de pauze is er tegen een kleine vergoeding 
koffie en thee verkrijgbaar. 
 
 
 

Avond van de martelaren 
 

Op vrijdag 7 maart gedenken wij tijdens de 
Avond van de Martelaren de mensen die in 2024 
zijn gedood om hun geloof in Christus.  
 

 ‘Wat we vanavond mogen bewonderen is het 
vuur en de kracht waarmee de christenen die 
worden vervolgd hun overtuiging hebben 
beleefd, het voorbeeld van Jezus hebben 
gevolgd en daarvoor zelfs hun leven hebben 

gegeven,’ vertelde Mgr. Hendriks vorig jaar in 
zijn preek. 
 
Uw biddende aanwezigheid telt!  
Met bisschoppen en priesters die in de 
Eucharistieviering voorgaan, prachtige muziek 
en indrukwekkende getuigenissen tijdens de 
gebeden kruisweg, is de Avond van de 
Martelaren één van de meest plechtige 
momenten om in Nederland de vervolgde 
christenen te gedenken.  

 
Doe dit jaar óók eens mee!  
Vrijdag 7 maart, in de St. Nicolaasbasiliek 
(tegenover het CS) in Amsterdam.  
Aanvang 19.00 uur. Doen! 
 
 

40-dagenretraite van de Jezuïeten 
 

Onder de oproep, je te laten raken door stilte, 
eenvoud en innerlijke vreugde, start de  
40-dagenretraite van de Jezuïeten ook dit jaar 
weer, onder de titel ‘Hij is onder ons’. 
Met de ruim 20.000 deelnemers uit Nederland 
en Vlaanderen zijn de digitale retraites inmiddels 
een begrip. Deelnemers ontvangen dagelijks 
een gebedsmail met een Bijbeltekst, mediatieve 
vragen, inspirerende citaten en praktische 
gebedstips. Dit vormt een waardevolle 
ondersteuning voor de persoonlijke 
voorbereiding op Pasen.  
 

Deze retraite is toegankelijk voor iedereen. U 
kunt zichzelf aanmelden via 
www.40dagenretraite.org en u ontvangt vanaf 
Aswoensdag dagelijks een inspirerende mail!  
Persoonlijk doe ik telkens mee, zowel met de 
Advents- als deze 40-dagenretraite: ik kan het u 
van harte aanbevelen! 

Theo Kors 
 
 
 
 
 

 
 
 

4 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met een opzwepend liedje en een aftel-
mechanisme van 10 naar 0 is vrijdag 10 januari 
jl. tijdens de nieuwjaarsreceptie van het bisdom 
Haarlem-Amsterdam het nieuwe communicatie 
platform ExploreCatholic officieel gelanceerd.  
Het platform heeft als doel het katholieke geloof 
over te dragen aan jongeren die zelfstandig op 
zoek zijn naar antwoorden op vragen over het 
katholieke geloof. 

 
Mgr. Jan Hendriks maakte van deze 
gelegenheid gebruik om eerst emeritus bisschop 
Mgr. Punt te feliciteren met zijn 79ste 
verjaardag. Vervolgens introduceerde de 
bisschop het platform door middel van een 
filmpje waarmee de bezoekers werden 
geënthousiasmeerd en sommigen al meteen 
naar de smartphone grepen om het direct uit te 
proberen. Bovendien ging een heus 
promotieteam, uitgedost met een wit T-shirt en 
een wit petje en een stapel kaarten met QR-
code de menigte in om de mensen te 
informeren. 
 
De receptiegangers kregen bij het verlaten van 
de receptie allemaal een mooi doosje mee naar 
huis met daarin wat promotiemateriaal. Daarbij 
kreeg men de instructie van het promotieteam 
om als ‘ambassadeurs’ het communicatie 
platform te promoten in de eigen gelederen. 
 
Een Gids voor het Katholieke Leven 
 

ExploreCatholic is een nieuw communicatie 
platform dat fungeert als wegwijzer in alles wat 
met het katholieke geloof te maken heeft. Het 

platform richt zich op iedereen die het katholieke 
geloof wil ontdekken, verdiepen of in het 
dagelijks leven wil beleven. Of je nu nieuw bent 
in de Kerk, op zoek bent naar meer verdieping, 
of dagelijks inspiratie zoekt, ExploreCatholic 
biedt een breed scala aan informatie en 
hulpmiddelen. 
 
Wat biedt ExploreCatholic? 
 

Actueel nieuws:  
Blijf op de hoogte van belangrijke kerkelijke 
gebeurtenissen, lokaal en wereldwijd. 
Activiteiten:  
Een overzicht van bijna alle katholieke 
evenementen voor planning en inspiratie. 
Inzichten en artikelen:  
Antwoorden op geloofsvragen, artikelen over de 
katholieke leer, Bijbeluitleg en spirituele thema’s. 
Dagelijkse inspiratie:  
Start je dag met de lezing van de dag, vind 
gebeden of ontdek geloofsplekken en 
activiteiten. 
 
ExploreCatholic werkt samen met geselecteerde 
nationale en internationale katholieke bronnen, 
waardoor het aanbod actueel, veelzijdig en 
trouw aan de katholieke identiteit blijft. Het 
platform is beschikbaar via een website en een 
gebruiksvriendelijke app, en biedt een 
waardevolle ondersteuning voor iedereen die 
zijn spirituele reis wil verrijken en zijn weg wil 
vinden in het katholieke landschap. 
 
Het platform is vanaf 10 januari 2025 met een 
internetbrowser te bezoeken. 
 
Binnenkort zullen de apps voor Android en iOS 
beschikbaar komen. 
 
 
http://www.explorecatholic.nl/ 
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Opening Jubeljaar in Kathedraal 
Haarlem 
 

Op vrijdag 29 december werd in de Kathedraal 
van Haarlem, net zoals in bisdommen 
wereldwijd, het Jubeljaar (Heilig Jaar) officieel 
geopend. Onder grote belangstelling vond een 
feestelijke pontificale Eucharistieviering plaats, 
voorafgegaan door een plechtige afkondiging en 
processie. Het thema van dit Jubeljaar luidt: 
‘Pelgrims van hoop’. 
 
De ceremonie begon met een indrukwekkende 
processie. De kanunniken, leden van de 
Constantijnse Ridders en een 
vertegenwoordiger van het Heilig Kerstmisgilde 
liepen mee. Bij de kerstkapel werd een passage 
uit het Johannesevangelie voorgelezen: 
‘Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij’. 
Daarnaast werd een fragment uit de pauselijke 
bul ‘Spes non confundit’ voorgedragen, 
waarmee paus Franciscus het Jubeljaar heeft 
afgekondigd. 
 
Na de zegening van het water trok de processie 
naar de achterzijde van de kathedraal onder het 
zingen van de Litanie van alle Heiligen. Daar 
werd het kruis omhoog geheven met de 
woorden: ‘Wees gegroet, Gij kruis van de Heer, 
Gij zijt onze enige hoop’.  
Tijdens de verdere tocht door de kathedraal 
werden de gelovigen gezegend met het gewijde 
water als herinnering aan hun doopsel. De 
viering ging verder met de gebruikelijke 
misliturgie vanaf het ‘Gloria’. 
 
De Eucharistieviering bracht gelovigen uit alle 
hoeken van het bisdom samen. Een projectkoor, 
samengesteld uit leden van verschillende 
parochies, verzorgde de muzikale omlijsting. De 
voorbede weerspiegelde de culturele diversiteit 
van het bisdom. Naast de kanunniken waren er 
ongeveer dertig priesters en tien diakens 
aanwezig om samen te celebreren en te 
assisteren, wat de verbondenheid binnen het 
bisdom benadrukte. 
 
Voorafgaand aan de viering was er een 
uitgebreid programma. 
Vanaf 11.00 uur konden bezoekers genieten van 
de tentoonstelling ‘Kerst in de crypte’, waarin 

een prachtig landschap met kersttaferelen werd 
getoond. In de middag was er aanbidding en 
vlak voor de Eucharistieviering zongen de 
aanwezigen kerstliederen. De sfeer was warm 
en uitnodigend, met veel enthousiaste 
samenzang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De viering is terug te zien op Kathedraal TV: 
Heilige Mis -zondag 29 december- Opening van 
het Heilig Jaar. Deze opname biedt de 
mogelijkheid om de plechtige en inspirerende 
start van het Jubeljaar opnieuw te beleven. 
 
Met het thema ‘Pelgrims van hoop’ wordt dit 
Jubeljaar een uitnodiging om, ondanks moeilijke 
tijden, te blijven vertrouwen op de kracht van 
geloof, hoop en verbondenheid. 
 
 

Gaat u mee naar Assisi,  
800 jaar Franciscus gedenken? 
 

Het is dit jaar nu zo’n 800 jaar geleden dat 
Franciscus in zijn laatste levensjaren door het 
Italiaanse land rondom Assisi trok, predikend, 
zijn zonnelied zingend. 
 
Begin oktober 2024 heeft ondergetekende 
samen met mede Italië-gids Chris Ketelaars een 
groep mogen begeleiden op reis naar Assisi en 
omstreken, Umbrië, ‘het land van Franciscus’, 
de heilige van de armen. Het was fantastisch om 
in zijn voetsporen naar al die plaatsen te gaan 
waar zijn verhalen nog leven.  
We zijn erin geslaagd de reis opnieuw vast te 
leggen voor oktober 2025. Je bent natuurlijk van 
harte welkom om mee te gaan! 
De reis gaat door bij min. 20 deelnemers. We 
streven naar een max. groepsgrootte van 30. 
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In de dagen rond zijn feestdag, 4 oktober, zijn 
we in Assisi, de geboortestad van Franciscus. 
We bezoeken daarnaast dorpen en stadjes met 
de plekken die in zijn leven een belangrijke rol 
hebben gespeeld, waar hij woonde en leefde, 
waar hij bad en vastte en waar de wonderen 
gebeurden: zoals o.a. Spoleto, La Verna, San 
Damiano, Gubbio, het eiland in het Lago di 
Trasimeno, Greccio, Rivotorto en Speco di S. 
Urbano. Dit alles in het prachtige Umbrië en 
Toscane.  
 
De precieze data zijn nog niet vastgelegd 
 
Met de bus zullen we vanuit ons hotel in Assisi 
rondrijden in deze misschien wel mooiste streek 
in Italië. 
 
De oecumenische reisorganisatie DrieTour zal 
deze reis faciliteren. 
  
Misschien heeft u de uitzendingen van Francis 
van Broekhuizen gemist, het is de moeite waard 
om het terug te kijken. 
https://kro-ncrv.nl/persberichten/francis-van-
broekhuizen-gaat-samen-met-haar-broer-op-
reis-in-nieuw-kro-ncrv-programma. 
 
Voor meer info kunt u terecht bij:  
Chris Ketelaars 06-40727716 of 
chrisketelaars45@gmail.com   
en bij   
Rob Mascini 
023-5291484 of 06-26795701 
rmascini@kpnplanet.nl 
robmascini@gmail.com 
  
 
 
 

Misintenties 
Alle misintenties binnen ons samenwerkingsverband 
MeerLiede worden zichtbaar gemaakt aan het einde 
van de voorbeden op het grote scherm in de kerk van 
Halfweg en via de livestream. 
 
 

St. Jacobus de Meerdere 
Haarlemmerliede 
 

Zondag 2 maart 
Ted en Sunta van Warmerdam-Vriesekoop; Ernst van Geldorp; 
Siem van der Aar; Johan en Bep Rutte-van Warmerdam; Piet 
Thorborg; Jacoba Kemper; Adriana Broeders. 
 
Zondag 16 maart 
Tiny van Ruiten-Rutte; Corrie en Klaas van der Bos-Kortekaas en 
Aad van Neste; Marijke Schouten-Rieu; overl. ouders Poelgeest-
Brondsema; Jan Poelgeest; overl. ouders Piet Vink en Diena Vink-
van Loon; Ernst van Geldorp. 
 
 
 
 

Zondag 30 maart 
Wim en Hannie de Vries-Ketelaar; Yp en Niels Molenaar; Ernst 
van Geldorp; Johan en Bep Rutte-van Warmerdam; Niek en Leny 
van der Aar-Huiberts; Henk en Ploni Oud-Balm; Adriana Broeders. 
 
Zondag 13 april 
Ernst van Geldorp; Tiny van Ruiten-Rutte; overl. ouders Piet Vink 
en Diena Vink-van Loon; Siem van der Aar; Corrie en Klaas van 
der Bos-Kortekaas en Aad van Neste; Piet Thorborg; Jacoba 
Kemper. 
 . 
 
 

O.L.V. Geboorte, Halfweg 
 

Zondag 16 februiari 
Tilly Vermast; overl. ouders Toon en Nel Heemskerk; Riet van der 
Aar-Kreike; overl. ouders van Groeningen-Storm, zoon Pierre en 
dochters Hetty en Ineke. 
 
Zondag 23 februari 
Overleden ouders Kooter-Verbruggen. 
 
Zondag 2 maart 
Piet Kreike en zoon Peter; Hennie Bouman; Rina en Ad Berg-

Blommestijn.  

 

Zondag 9 maart 
Overleden ouders Toon en Nel Heemskerk; overl. ouders Schut-

Eijsvogel; Han en Ada van Scheppingen-de Heus; overl. ouders 

Lucke-Heemskerk; Jan en An Nibbering-Pijnaker. 

 
Zondag 16 maart 
Nico Kuiper; Leo en Marietje Barlag-Steen. 

 
Zondag 30 maart 
Overleden ouders Toon en Nel Heemskerk; overl. ouders Kooter-

Verbruggen; Gijsbertus Houweling, Elisabeth Nibbering overleden 

dochter Els en haar man Nico.  

 
Zondag 6 april 
Piet Kreike en zoon Peter; Hennie Bouman; Leo en Marietje 

Barlag-Steen; Rina en Ad Berg-Blommestijn. 

 
Zondag 13 april 
Overleden ouders Terwijn-de Lange, zoon Albert en dochter 

Truus; Henk en Cor Bottelier en zonen Piet en Henk; Han en Ada 

van Scheppingen-de Heus; overl. ouders Lucke-Heemskerk. 

 
 
 

St. Adalbertus, Spaarndam 
 

Zondag 23 februari 
Yp en Niels Molenaar; Constance Hoogervorst; Hermanus en 
Marja Kroon-Vermeersen; Agaath van den Beldt-van der Bos; 
Suze van der Peet-Bergkamp; overl. dames To en Anna Blom; 
Henk Oud en Plona Oud-Balm; Nel en Maarten van der Voorn;  
Jos en Riet Thorborg-Kramer; Frank Captein. 
 
Zondag 9 maart 
Suze van der Peet-Bergkamp; Pieter van der Voorn; Broeder Theo 
Vink; Frank Captein; Gerrit van de Beldt; Piet Melman; overl. 
ouders Vink-Schouten; overl. ouders van Geldorp-van Bentem. 
 
Zondag 23 maart 
Nel en Maarten van der Voorn; Joop Duijndam; Pastor Gijs 
Ockhuijsen; overl. ouders van Lieshout-van Schooten; Jos en Riet 
Thorborg-Kramer; overl. ouders Granneman-Groot; Agaath van 
denBeldt-van der Bos 
 
 
Zondag 6 april 
Hermanus en Marja Kroon-Vermeersen; Frank Captein; Pieter van 
der Voorn; Broeder Theo Vink; Pastor Ben Hemelsoet; Gerrit van 
de Beldt; overl. ouders van Warmerdam-van Eden; Jos en Riet 
Thorborg-Kramer; Henk Oud en Plona Oud-Balm. 
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St. Augustinus, Vijfhuizen 
 
Zondag 16 februari 

Geen intenties   

 

Zondag 23 februari 

Bert de Koning; Tom Kester; Rie, Joop en Riet, Frans Willemse en 
overl. ouders; overl. ouders Gieske-Moison; Myriam Gonzalez; Wil 
Hulsbosch-Wallenburg; Cor en Petronella van der Kamp-Weijers; 
Nelke van der Riet-Schrama; Trudy Witteman-Bothe. 
 
Zondag 2 maart 

Wil en Johan van Haaster-Heemskerk; overl. vrijwilligers van de 
parochie; Jo Driessen-Vervaart. 
 
Zondag 9 maart 

Kees en Ellis Wennekers; overl. ouders Jansen-Mesman en Ben 

Huiskens, Mirjam Luiten-Huiskens en Henk Bakkenhoven; Ria 

Kramer-Cobelens; Dora van den Berg-de Hertog. 

 

Zondag 16 maart 

Toon Olsthoorn 

 

Zondag 23 maart 
Bert de Koning; Tom Kester; Rie, Joop en Riet, Frans Willemse en 
overl. ouders; Bert en Rina Olsthoorn-Stokman en overl. zoon en 
dochters; Greetje en Piet de Wit; Wil Hulsbosch-Wallenburg; Nelke 
van der Riet-Schrama; Trudy Witteman-Bothe. 
 

Zondag 30 maart 
Tom Kester; overl. ouders Gieske-Moison; Myriam Gonzalez. 
 
Zondag 6 april 

Overl.vrijwilligers van de parochie;  

 
Zondag 13 april  

Kees en Ellis Wennekers; 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

In memoriam 
 

 
Trudy Witteman-Bothe (76 jaar) 

 

Op woensdag 18 december is plotseling 

overleden Geertrude Maria Witteman-Bohte. In 

Vijfhuizen beter bekend als Trudy Witteman, de 

vrouw van Frans. 

Met een mooie viering in de St. Augustinuskerk 

in Vijfhuizen is afscheid van haar genomen.  

Trudy werd in Amsterdam geboren in een gezin 

van 10 kinderen. In 1968 heeft zij Frans ontmoet 

op een jongerenreis naar Praag, georganiseerd 

door de KWJ (Katholieke Werkende Jongeren). 

Een bijzonder jaar, net na de Praagse lente.  

In 1971 zijn Trudy en Frans getrouwd en naar 

Vijfhuizen gekomen. Ze hebben 3 kinderen en 4 

kleinkinderen gekregen. 

 

Op de rouwcirculaire stond een lief hartje met 

woorden die voor haar veel hebben betekend: 

‘Sociaal, warm, betrokken, positief, met een 

groot hart voor iedereen’. Zo was Trudy altijd 

opgewekt. Ze stond altijd klaar voor een ander. 

Samen met Frans heeft ze Jeugdwerk de 

Spiering opgestart en aan de wieg gestaan van 

de schaakclub.  

Trudy vond ook haar vrijwilligerswerk in de kerk 

belangrijk. Ze was lid van het Dameskoor, van 

de Bezoekgroep om vooral aandacht te geven 

aan ouderen. Ze hielp mee aan de verzorging 

van de jaarlijkse ouderendag. Trudy was de 

fotograaf van de Augustinuskerk en van het dorp 

Vijfhuizen. Bij vele foto’s trof je haar naam aan.  

Een groot verlies voor de familie en ons dorp. 

Moge zij rusten in vrede. 
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Alphonsius Hendrikus (Fons) Bakker  

(94 jaar)  

 

Op Zaterdag 11 januari 2025 is overleden 

Alphonsius Hendrikus Bakker. Bij velen in 

Halfweg en omstreken beter bekend als Fons 

Bakker.   

Samen met zijn echtgenote was hij jarenlang 

woonachtig aan de Houtrakkerweg in Halfweg. 

Daarvoor woonde het echtpaar op Ruigoord 

maar zij moesten i.v.m. de renovatie aldaar 

verhuizen. 

 

Binnen de kerk van Halfweg hebben wij hem 

leren kennen als een lieve en zeer behulpzame 

man die op zijn eigen manier een steentje heeft 

bijgedragen. Wij denken hierbij o.a. aan het 

rondbrengen van het parochieblad, het ophalen 

van de vastenzakjes en de Aktie Kerkbalans. In 

de periode voor het overlijden van zijn vrouw, 

heeft hij deze werkzaamheden teruggegeven 

omreden dat dit niet meer ging. 

Zijn uitvaartdienst en begrafenis heeft in 

besloten kring plaatsgevonden op de 

begraafplaats van St Barbara te Amsterdam 

(Sloterdijk). 

 

 

Berichten uit de parochies  
 
 
 
 

Autorijschema 

 
Voor vervoer vanuit Spaarndam naar 
Haarlemmerliede en v.v. 
Parochianen die mee willen rijden kunnen de 
chauffeur/chauffeuse bellen. 
 
16-02-2025 Ria v.d. Voorn  06-44410157 
02-03-2025 Wim Pijnaker  06-10632647 
16-03-2025 Hans Oud  0 6-23362133 
30-03-2025 Theo van Lieshout  023-5373648 
13-04-2025 Ria v.d. Voorn  06-44410157 
17-04-2025 Wim Pijnaker  06-10632647 
18-04-2025 Hans Oud  0 6-23362133 
 
 
 

Kosterschema St. Adalbertus 
   

 
 
23-02-2025 Herman Koeman 
  9-03-2025 Theo van Lieshout 
23-03-2025 Wim Pijnaker 
06-04-2025 Herman Koeman 
20-04-2025 Theo van Lieshout 
  

 

 
Afscheid Ad Jacobs 
 

Ad Jacobs heeft te kennen gegeven te willen 
stoppen met zijn orgelspel in onze 
Augustinuskerk. Dat is zijn goed recht, maar wel 
erg jammer.  
 
Vanaf januari 2010 bespeelde hij ons orgel; toch 
een hele poos.  
Het was ook altijd een genot om na de viering 
naar zijn afsluitende spel te luisteren.  
 
Op deze plaats willen wij als Augustinuskerk  
Ad hartelijk danken voor dit orgelspel en wensen 
hem alle goeds.  
 

Parochieteam St. Augustinus 
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Onderscheiding voor  
Arnold Kuhlman 
 

Zondag 12 januari 2025: de hele familie Kuhlman 
zit in de St. Adalbertuskerk in Spaarndam, zou er 
iets aan de hand zijn?  
 
We krijgen gelijk, aan het einde van de viering 
feliciteerde pastoor André van den Hout het 
echtpaar Kuhlman met hun 50-jarig 
huwelijksjubileum. Hij sprak mooie woorden tot 
het gouden echtpaar en bood hun de bloemen 
aan die gedurende de hele viering al op het 
priesterkoor hadden gestaan.  
Maar.., zo sprak hij verder, we hebben niet alleen 
een gouden huwelijksjubileum te vieren, maar 
vandaag willen we ook Arnold Kuhlman extra 
gaan onderscheiden. Hierna las hij de brief voor, 
gericht aan Arnold met de bekende woorden ‘Het 
heeft de bisschop behaagd om etc. …….  toe te 
kennen ‘Het Ereteken van Sint Bavo’ 
 
Vervolgens vertelde hij aan de parochianen die 
aanwezig waren van de vele werkzaamheden die 
Arnold in de afgelopen jaren heeft verricht. Hij 
was niet alleen de vrijwillige penningmeester van 
Spaarndam (en de laatste jaren van 
Haarlemmerliede) maar ook de centrale 
penningmeester voor heel ‘MeerLiede’ (nu St. 
Gertrudis), een grote verantwoordelijke taak.  

 
Officieel heeft Arnold zijn functie als centrale 
penningmeester per 31 december 2024 
beëindigd. Echter om de reden dat er nog geen 
opvolging is heeft het bestuur afspraken met 
Arnold gemaakt om op de achtergrond nog 
enkele taken te verrichten, het bestuur is daar 
erg blij mee. 
 
Nadat de onderscheiding was opgespeld (gaf 
enkele problemen want de pin wilde niet los) 
werd luid geapplaudisseerd.  

Na het dankwoord van Karin Duwél en Theo 
Kors volgende er nog een dankwoordje van 
Arnold zelf die zeer verrast was met het 
ontvangen van deze onderscheiding. 
 
 
 

Kerstgroet uit Indonesië  
 

Beste Vrienden en Kennissen, 
Hier mijn jaarlijks teken van leven. Ook dit jaar 
vertoont de kersttijd geen vredige wereld. 
Temidden van steeds meer uitzinnig geweld 
waarop de machthebbers zelf steeds minder 
greep lijken te hebben, blijft de hoop gevestigd 
op de meer betrouwbare -hoewel wat 
onzichtbare- onderstroom die ons gelukkig van 
totaal falen afhoudt.  
Het kerstgebeuren is voor mij deel van deze 
onderstroom, en ik kan alleen maar wensen dat 
jullie en ik daaruit moed en sterkte kunnen putten 
voor het komende jaar en verder. Een gezegend 
kerstfeest en alle goeds voor het Nieuwe Jaar.  
 

Martin Harun Olsthoorn, 
OFM, Indonesia 

 

 

Smullen in een volle herberg 
 

Met de kerststal en kerstboom als decor heeft  
de volle Augustinus-herberg genoten van een 
uitgebreid en tot in de puntjes toe verzorgd 
kerstdiner. Bereid door de in stemmig zwart 
gestoken keukenbrigade.  
Alleen al in het schoonmaken van de spruitjes 
zijn heel wat vrijwilligersuren gaan zitten. Dat het 
vele werk met liefde is gedaan was goed te 
proeven. 

 
Terecht dan ook dat tijdens de afsluitende koffie 
met friandises de kerstkooksterren met een dik 
applaus werden bedankt. 

 Frans Witteman 
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Het is allemaal wat in dat 
Haarlemmerliede! 
 

PCI H’liede/Kerstlunch 2024 

 

Wellicht al even geleden, maar toch nog beslist 
vermeldenswaard: Op vrijdag 13 december 2024 
was onze jaarlijkse kerstlunch voor de senioren 
uit ons dorp en daarbuiten. Dit jaar in de grote 
Claes van Kietenzaal in de Zoete Inval vanwege 
de grote groep. Bij binnenkomst werd er een 
glaasje prosecco uitgeserveerd. 
 
Carine sprak een welkomstwoordje en legde nog 
even uit wat de PCI zoal doet en las daarna een 
mooi gedicht voor van Toon Hermans. Iedereen 
luisterde aandachtig want het was muisstil. 
 
De lunch was weer goed verzorgd en natuurlijk 
ontbrak het broodje kroket ook dit keer niet. Na 
de lunch was er nog gelegenheid voor een 
drankje en om gezellig bij een ander tafeltje te 
buurten. N.a.v. de vele reacties kunnen we wel 
zeggen dat het een zeer geslaagde middag was! 
 
Zoals elk jaar stond er een collectebus van het 
Nationaal Ouderfonds klaar voor een vrijwillige 
donatie. De opbrengst € 442,75 was natuurlijk 
geweldig! Heel erg bedankt daarvoor namens het 
ouderenfonds! 
 

Namens de PCI: Bella Willard 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Haarlemmerliede en de centjes 
 

Al de beperkingen en ontwikkelingen hebben in 
voorgaande jaren al geleid tot maar een relatief 
summier inkomen voor de parochie. De Aktie 
Kerkbalans 2024 leverde bovendien een 
teleurstellend resultaat op.  
 
We weten het: de prijzen van uw boodschappen 
lopen op, en ook de tarieven zijn hier en daar 
aangepast voor tal van zaken. Uiteraard lopen 
ook voor een parochie de kosten steeds verder 
op. Voor wie niet? Vooral de energierekening 
heeft in 2024 al de nodige aandacht gehad en er 
wordt heel serieus op toegezien hoe wij aan de 
Lie met energie omgaan. Wij vertrouwen erop dat 
voor onze oproep begrip bestaat, en dat doet ons 
hopen en bidden dat onze parochianen hiermee 
ook rekening zullen houden wanneer we een 
beroep op u doen in het kader van de Aktie 
Kerkbalans 2025. 
  
In het Haarlems Dagblad van woensdag 15 
januari stond een interessant artikel, waarin 
vermeld werd dat protestanten voor hun kerk 
veel guller zouden zijn dan katholieken. 
 Zou dat?  
 
En laten wij -parochianen van Haarlemmerliede 
en van St. Gertrudis- dat zomaar op ons zitten?  

 
In de nieuwe samenstelling komt er één rekening 
voor St. Gertrudis in de boekhouding. Maar 
daarin worden wèl inkomsten en uitgaven van de 
afzonderlijke kerkplekken in aparte rekeningen 
bijgehouden en verdwijnt niet -zoals er hier en 
daar wel eens werd gesuggereerd- “alles op de 
grote hoop. Uw steun geeft vertrouwen in de 
parochie aan de Lie! 

Theo Kors 
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Nelke van der Riet-Schrama 
postuum geëerd 
 

Nelke van der Riet heeft zich, door haar zang bij 
diverse koren, nagenoeg haar hele leven ingezet 
voor de kerk. 
 
Heel vroeg begonnen in de kerk van Lijnden tot 
de sluiting in 2001. Daarna bij het Dameskoor in 
de St. Augustinuskerk in Vijfhuizen. 
Door verhuizing naar Hoogkarspel is zij ook daar 
uiteraard weer koorlid geworden, om zo’n 12 jaar 
later weer terug te keren naar Vijfhuizen naar het 
dameskoor van de St. Augustinuskerk. 
 
Omgerekend vanaf haar 12e jaar was zij dus 60 
jaar koorlid. De hierbij horende sculptuur zou 
haar in oktober 2024 tijdens een viering met het 
Dameskoor worden uitgereikt. 
Helaas kon dit niet meer plaatsvinden. 
 
Ton Overgaag heeft, namens het parochieteam, 
de sculptuur aan haar man Rob uitgereikt, op 
donderdag 16 januari thuis in het bijzijn van 
kinderen en kleinkinderen. 

 
 
 

Kerstmis in de Augustinuskerk 
 

We kunnen in dankbaarheid en met trots 
terugkijken op geslaagde vieringen rond Kerstmis 
in onze Augustinuskerk. 
 
Nadat er op 15 december een gezellige 
kerstsamenzang op het plein bij het dorpshuis 
o.l.v. Ingrid Prins had plaatsgevonden, kwamen 
onze kinderen aan de beurt. 
Op donderdag 19 december is de hele school ‘de 
Vijfsprong’ naar onze kerk gekomen. Het ging in 
twee lichtingen. Eerst de onderbouw daarna de 
bovenbouw. Beide keren zat de kerk vol met 
tweemaal rond 200 kinderen begeleid door 
leerkrachten en een aantal ouders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominee Jan Scheele-Goedhart en pater 

Clement gingen voor in het vertellen van het 

kerstverhaal, gelardeerd met traditionele en 

moderne kerstliederen. 

Een genot om zoveel kinderen in onze kerk te 

zien. 

 
Op dinsdag 24 december om 16.30 uur was er 
een kinderkerstviering in onze kerk, waarin ook 
dominee Jan Scheele-Goedhart en pater 
Clement voorgingen. 

 
Vele papa’s en mama’s, opa’s en oma’s met hun 
(klein-)kinderen luisterden gespannen naar het 
kerstverhaal en zongen goed mee met de 
diverse bekende kerstliederen.  
Uiteraard was er ook een kerstavondviering 
opgeluisterd met ons Gemengd koor. 
Voorganger was Bart Jan van Gaart, die voor het 
eerst bij ons voorging. Een ‘zeer geslaagd 
experiment’, waarin Bart Jan terugblikte op de 
geboorte van Jezus, maar het ook een goede 
plek gaf in onze tijd.  
Als afsluiting van deze cyclus ging pater Patrick 
op kerstmorgen voor begeleid door het 
Dameskoor. 
Dank aan allen, die meegewerkt hebben aan het 
welslagen van een goed kerstfeest in onze 
Augustinuskerk.  

Ton Overgaag 
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De Stoep  
 

Komt u ook?  
Na elke viering op zondag is het gezellig koffie 
drinken en bijpraten in De Stoep. 
 
De klaverjascompetitie is in 2025 weer met veel 
animo gestart.  
Info bij Mary van Opzeeland tel 06-21594931. 

De breiclub is altijd op zoek naar breiwol! 
Inleveren bij De Stoep op woensdagmiddag  
of bij Mary van Opzeeland. 
  

Voor de Mini-Bieb is al jaren een enorme 
belangstelling en daardoor steeds een heel 
divers aanbod. Een goed boek is extra plezierig! 
En deze bieb is: Altijd open! 
 
Op donderdag 10 april is er een Workshop,  
‘het maken van paasbloemstukjes’ 
Opgeven/info bij  
Tonny Kortekaas tel. 06 53308166 of 
tkortekaas@dorpsvereniging.nl 
 
Algemeen 
De Stoep kunt u ook huren voor een workshop, 
vergadering, bijeenkomst of expositie.  
 
Wij zoeken nog naar vrijwilliger(s) die tegen een 
kleine vergoeding, een keer per maand het 
interieur even schoonhouden. (info: Mary)  
 
Info: reserveringstoep@dorpsvereniging.nl  
Mary van Opzeeland beheerder 06-21594931 
Agendabeheer en afspraken: Cees van 
Kippersluis 023-5328867 of 06-33757109. 

 
 
 
 
  

 
 

 
Verhuisd 
Hans en Rimie Hartog zijn verhuisd naar Vesting 
114. Waarmee het appartementencomplex 
steeds nadrukkelijker een ‘Augustinusgezicht’ 
krijgt. 
Wij wensen jullie veel geluk in jullie nieuwe 
woonomgeving. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Heel veel dank 
 
Na het onverwachts overlijden van onze lieve 
Trudy zijn heel veel mensen liefdevol om ons 
heen gaan staan.  
De overweldigende steun en troost in de vorm 
van kaarten, een arm om de schouder, gebed, 
condoleance, bloemen, woorden, aanwezigheid 
in de kerk, e-mails en brieven heeft ons verdriet 
wat verzacht. Heel veel dank hiervoor.  

      
  Frans Witteman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berichten van en over parochianen 
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In gesprek met…. 
 

Mary Singer-van Schie, de muzikale leidster in 
Halfweg. 
 
Het is inmiddels alweer enige tijd geleden dat ik 
een gesprek had met één van de vrijwilligers uit 
de parochie. Deze keer was het met de 65-jarige 
Mary Singer-van Schie uit Zwanenburg, die 
jarenlang naast mijn zoon in de Iepenlaan 
woonde.  

 
Mary: ‘Ik ben geboren in Amsterdam in de 
omgeving van de Jan van Galenstraat en de 
Hoofdweg. Mijn vader was daar melkboer. Ik was 
zelf een van de vijf kinderen. Muziek was in ons 
gezin een belangrijk punt. Alle kinderen zaten 
ook op pianoles. Wij gingen naar de St Jozef-
parochie in de buurt. Toen ik negen jaar oud was 
vroeg de dirigent aan mijn vader of ik bij het koor 
wilde komen. Zowel een broertje als een zusje én 
mijn vader gingen later ook bij het koor. Het was 
wel bijzonder, want ik was een van de jongsten 
van het koor.’ 
 
In 1975, Mary was toen 15 jaar oud, besloot haar 
vader om de melkzaak te verkopen. Het gezin 
verhuisde toen naar Halfweg.  
Op Dr. Baumannplein 1 betrokken zij een 
gedeelte van het pand genaamd ‘Huis ter Hart’. 
 
Mary: ‘Op de eerste zondag dat wij in Halfweg 
naar de O.L.V. Geboorte kerk gingen, werden wij 
benaderd door Theo Scholten, hij kende de 
dirigent van de St. Jozefkerk. Deze had hem 
verteld dat er een gezin met vier koorleden 
verhuisd was naar Halfweg. Het duurde dan ook 
niet lang of wij zaten ook op het koor St. Caecilia. 
Alleen mijn vader kon helaas niet vanwege zijn 
werk.’ 
 
In 1982 verhuisde Mary naar de Elandsgracht in 
de Jordaan. Dit kwam vooral omdat haar man 
een echte Jordanees was. Zij bleef het koor in 
Halfweg wel trouw. Met haar boekhoudkundige 
opleiding werkte zij bij een autodealer op het 
Houtplein in Haarlem. Daarna ging zij aan het 
werk, bij eerst de Boerenleenbank in Halfweg en 

later bij de Rabobank in Zwanenburg. Zij stopte 
met werken in 1985 toen haar zoon geboren 
werd. In 1993 verhuisde het gezin naar Halfweg, 
daar konden zij het bovengedeelte van pand aan 
het Dr, Baumannplein waar haar ouders 
woonden, betrekken.  
 
Mary: ‘Dat kon, totdat eerst mijn vader in 1999 en 
later mijn moeder in 2001 kwamen te overlijden. 
Mijn man en ik kochten in 2002 een woning in de 
Iepenlaan in Zwanenburg.  
In die tijd was ik nog steeds alleen maar 
zangeres in het koor. Heel af en toe verving ik de 
dirigent bij ziekte of vakantie. St. Caecilia is echt 
een traditioneel parochiekoor wat inmiddels al 
130 jaar bestaat. Eerst was het een mannenkoor, 
pas later kwamen er vrouwen bij.’ 
 
Qua werk ging Mary, toen haar zoon oud genoeg 
was, werk bij het CBS als enquêtrice. Hierbij 
bezocht zij veel mensen thuis. Door een auto-
ongeluk, kon zij dit werk niet blijven doen. 
Daarom ging zij in 1999 werken bij Noba 
vetveredelingsbedrijf. Een bedrijf waarbij zij nu 
nog steeds werkt. 
 
Mary: ‘Ongeveer 20 jaar geleden werd het koor 
Voices opgericht in Halfweg. Dit koor heeft een 
ander repertoire. Zij zingen meestal bij bijzondere 
vieringen. De gemiddelde leeftijd van de 
koorleden was bij de oprichting ongeveer 30 tot 
40 jaar. Mij werd gevraagd of ik dirigent wilde 
worden van dit koor. Ik vond dat wel een 
uitdaging en had inmiddels al veel geleerd van 
Theo Scholten. Ik heb geen opleiding gevolgd 
voor dirigent, wel heb ik een aantal cursussen 
gevolgd vanuit het Bisdom.’ 
 
Naast het dirigent zijn bij Voices, bleef Mary wel 
zingen in het St. Caeciliakoor. Dat was immers 
haar passie.  
Toen in 2021 de dirigent van St Caecilia stopte, 
werd aan Mary gevraagd om dit over te nemen. 
Het was midden in de coronatijd. Na en korte 
overweging besloot zij ook van dit koor dirigent te 
worden. Voor haar persoonlijk best een moeilijke 
tijd. Haar man overleed in 2021. 
 
Mary: ‘Soms vind ik het wel wat jammer, dat ik 
zelf bijna niet meer aan zingen toe kom. Af en 
toe zing ik nog wel in het Meerliedekoor, een 
koor van de vier parochies. Wel heeft muziek mij 
veel gebracht in mijn leven. Ik haal veel uit de 
koren en ik ben daar trots op.’ 
Bang hoeft de parochie niet te zijn dat Mary snel 
zal stoppen met haar werk als dirigent. De koren 
zijn immers haar lust en haar leven.  
 

Henk van Ommeren 
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Een huisarts in Watford City, North Dakota, kreeg 
een klein meisje als patiënte. 
Ze leed aan een heftige angst voor monsters. 
Hij luisterde serieus naar haar en schreef haar 
vervolgens een spray voor. 
Op de flacon plakte hij een officieel ogende 
sticker met daarop de tekst monster spray. 
De handleiding op de flacon vermeldde verder 
spray in de avond in je slaapkamer voordat je 
gaat slapen, herhaal als het nodig is. 
Blij nam het meisje de flacon in ontvangst en 
binnen enkele weken was haar angst verdwenen. 
 
Met de ander meebewegen, ja zeggen tegen de 
ander, lijkt misschien makkelijk, toch is het in de 
praktijk best lastig. We zijn vaak zo met onszelf 
bezig, met onze doelen, belangen en emoties, 
dat we de ander niet waarnemen zoals die is, 
maar zoals die zou moeten zijn. 
 
We zijn niet gericht op overeenkomsten, we zijn 
vooral bezig met de verschillen. 
We willen de ander veranderen. 
Het is de kunst om de ander te accepteren zoals 
hij of zij is. ‘Ja’ te zeggen tegen de ander. 
Als we dat doen, worden de verschillen tussen 
ons en de ander kleiner en de overeenkomsten 
groter. Om die reden zou je kunnen zeggen dat 
‘ja’ de taal is van de verbinding. 
Het communiceert van hart tot hart. 
Het is liefde is actie. 
 

(Overgenomen uit het boekje Omdenken van Berthold 
Gunster, Omdenken uitgeverij) 
 

Marianne Berman, 
PCI parochie St. Gertrudis 

 
 
Jubelen? 
 

Het is wel merkbaar dat er hier en daar wat 
cynisch tegen het Jubeljaar aan wordt gekeken: 
men haalt zijn schouders op, en vaak is de 
reactie: ‘Hoezo? Valt er wat te jubelen dan?  
Kijk eens om je heen!’ 
 
Dat laatste betreft ongetwijfeld alle toestanden in 
onze wereld: van Trump tot Poetin, van het 
Midden-Oosten tot Afrika van…. ja, tot wie niet 
eigenlijk? De verdeeldheid binnen Europa, 
binnen ons eigen land, de (social)media, de 
machteloosheid die het overal uitstraalt: het leidt 
er niet toe dat we lopen te jubelen. Zelfs onze 
eigen parochie baart ons zorgen: gebrek aan 
(jongere) vrijwilligers; sommige groepen die 
geneigd zijn hun eigen weg te gaan; het 

krimpend aantal parochianen; het geld; de 
organisatie: het zijn allemaal zaken die vrijwel 
dagelijks onze aandacht hebben binnen ‘St. 
Gertrudis’. Veel aanleiding tot jubelen geeft dat 
allemaal niet! 
 
 
Daarom is het goed, ons te verdiepen in wat de 
katholieke kerk bedoelt met het Jubeljaar. ‘In de 
kern is een Jubeljaar een jaar waarin mensen 
worden aangespoord om terug te keren naar de 
fundamenten van hun geloof en naar onderlinge 
verbroedering’, staat er in de toelichting die u 
allemaal in uw kerk hebt kunnen vinden. 
Uitvoerig gaat die toelichting in op wat er van ons 
wordt verwacht. Het is goed om dat te lezen en 
onze gedachten er over te laten gaan. We leven 
in een tijd waarin alles snel-snel-snel moet gaan.  

  
Het loont de moeite om eens echt de tijd te 
nemen om na te denken! Om na te denken voor 
wij ons oordeel de wereld in sturen. Na te denken 
over die oproep van het Jubeljaar: hoop, 
gerechtigheid, toewijding, dienstbaarheid en 
vredelievendheid. Wanneer meer mensen bereid 
zijn om zich vrijwillig in te zetten voor hun kerk en 
hun medeparochianen en wanneer dat leidt tot 
meer kennis van elkaar, saamhorigheid en hoop, 
dan valt er -wanneer wij er goed over nadenken- 
tòch wel wat te jubelen! 
 

Theo Kors 

 
 

Tja… 
 

Wacht niet op een goede dag, maak er een! 
 
De mensen die de storm in je ogen zien en de 
stilte in je stem horen, zijn diegenen om toe te 
laten in je hart. 
 
Het kwaad floreert alleen door goede mensen die 
niets doen. 

(Uitspraak van een rabbi  
in de preek van br. Bernard op zondag 19 januari jl.) 

Meningen, opinies en ideeën van … 
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VIERINGENROOSTER (periode 16 februari t/m 13 april 2025) 
 
 

Vespers en Eucharistie in Haarlemmerliede  
Liedeweg 52 
 -  Elke dinsdag t/m vrijdag 
 
Stiltegebed en zingen van psalmen  17.30 uur 
Eucharistie                                   18.00 uur 

 
Vespers en eucharistie zijn geïntegreerd, het is evenwel ook 
mogelijk voor één van beide te kiezen. 
 

 
 
 
Eucharistie in Halfweg  
 
 

 
  Elke woensdagmorgen om 10.00 uur 
 

 

Wijzigingen in het rooster worden op de website aangepast. 
 

 Haarlemmerliede 
Jacobus de 
Meerdere 
Liedeweg 52 
11.00 uur 

Spaarndam 
Sint Adalbertus 
Ringweg 30 
 
11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 
Kr. Spieringweg 400 
 
11.00 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 
Dr. Schaepmanstr. 7 
 
9.30 uur 

Zondag 
 
  16 februari 
 
6e zondag door 
het jaar 

   ST GERTRUDISVIERING 
 

Eucharistieviering 
 

Pater Patrick en  
Pater Clement 
 
MeerLiedekoor 

Zondag 
 
   23 februari 
 
7e zondag door 
het jaar 

 
 

Woord en 
Communieviering 
 

Gert Jan v.d. Wal 
 

St.Cecilia . Sp’dam 
 

 

Eucharistieviering 
 
Pater Clement 
 
Dameskoor 

 

Eucharistieviering 
 
Pater Patrick 
 
Dameskoor Pro 
Ecclesia 

Zondag 
 
    2 maart 
 
8e zondag door 
het jaar 

 

Eucharistieviering 
 
Pater Clement 
 
St. Cecilia . H’liede 

  

Eucharistieviering 
 
Pater Patrick 
 
Samenzang 

 

Eucharistieviering 
 
Pater Clement 
 
St.Caecilia – Halfweg 

Woensdag 
 
    5 maart 
 
Aswoensdag 

  
  
 

Aanv: 19.30 uur 
 
ST GERTRUDISVIERING 
 

Pastoor André v/d 
Hout Pater Patrick en  
Pater Clement 
 

Dameskoor Pro 
Ecclesia 
  

Zondag 
 
    9 maart 
 
1ste zondag 
veertigdagentijd 
 

  

Eucharistieviering 
 
Pater Clement 
 
St.Cecilia . Sp’dam 
 

 

Eucharistieviering 
 
Pater Patrick 
 
Gemengd koor 

 

Eucharistieviering 
 
Br. Bernard Zweers 
 
Samenzang 
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 Haarlemmerliede 
Jacobus de 
Meerdere 
Liedeweg 52 
11.00 uur 

Spaarndam 
Sint Adalbertus 
Ringweg 30 
 
11.00 uur 

Vijfhuizen 
Sint Augustinus 
Kr. Spieringweg 400 
 
11.00 uur 

Halfweg 
O.L.V. Geboorte 
Dr. Schaepmanstr. 7 
 
9.30 uur 

Zaterdag 
 
   15 maart 
 
Stille Omgang 

    

Aanv.: 20.00 uur  
 

Stille Omgang 
Eucharistieviering 
 

Br. Bernard Zweers 
Diaken Philip Weijers 
 
Gelegenheidskoor 
 

Zondag 
 
    16 maart 
 
2e zondag 
Veertigdagentijd 

 

Eucharistieviering 
 
Pater Patrick 
 
St. Cecilia . H’liede 

 
 

Woord en 
Communieviering 
 

Rob Mascini 
 

Samenzang 
 

 

Eucharistieviering 
 

Pater Clement 
 

St. Caecilia - Halfweg 

Zondag 
    
    23 maart 
 
3e zondag 
Veertigdagentijd 
 

  

Eucharistieviering 
 
Br. Bernard Zweers 
 
St.Cecilia . Sp’dam 

 

Eucharistieviering 
 
Pater Clement 
 
Dameskoor 

 

Eucharistieviering 
 
Pater Patrick 
 
Samenzang 

Zondag 
 
    30 maart 
 
4e zondag 
Veertigdagentijd 

 

Eucharistieviering 
 
Br. Bernard Zweers 
 
St. Cecilia . H’liede 

  

Eucharistieviering 
 
Pater Clement 
 
Gregoriaanse 
Cantorij 

 

Eucharistieviering 
 
Pater Patrick 
 
Dameskoor Pro 
Ecclesia 
 

Zondag 
 
     6 april 
 
5e zondag 
Veertigdagentijd 

  

Eucharistieviering 
 
Pater Patrick 
 
St.Cecilia . Sp’dam 

 

Eucharistieviering 
 
Pater Clement 
 
Samenzang 

 

Eucharistieviering 
 
Pater Patrick 
 
Samenzang 

Zondag 
 
    13 april 
 
Palmzondag 

 

Eucharistieviering 
 
Pater Clement 
 
St. Cecilia . H’liede 
 

  

Eucharistieviering 
 
Pater Patrick 
 
Samenzang 

 

Eucharistieviering 
 
Pater Clement 
 
St. Cacilia - Halfweg 

 
 

Wijzigingen in het rooster worden op de website aangepast 
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Informatie MeerLiede parochies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Jacobus de 
Meerdere  
Haarlemmerliede 

O.L.V. Geboorte 
Halfweg 

St. Adalbertus 
Spaarndam 

St. Augustinus 
Vijfhuizen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Jacobus de Meerdere 

Liedeweg 52    

2065 AK  Haarlemmerliede               023- 532 77 80 
 

Secretariaat: Th. Kors    023-533 05 53 

Theo.Kors@kpnplanet.nl                       06-284 02 506 
        

Kerkhofbeheer: P. Piscaer                     06-456 80 406 

Ppi1000@kpnmail.nl 
 

Bankrekening                     NL97 RABO 0118 39 3987 
        

Misintenties: Mevr. J. Pijnaker-Kooter   06-233 96 129 

jmpijnaker@hotmail.com 
        

De Stoep  

* bij activiteiten   M. van Opzeeland    06-215 94 931 

* voor afspraken  C. van Kippersluis  023-532 88 67 
          

Voor meer informatie: 

https://www.meerliede.nl/jacobus-de-meerdere 

 

St. Augustinus 
Kromme Spieringweg 400 
2141 AM  Vijfhuizen 
 

Secretariaat:        voor post zie kerk adres 
                            secretaris.kerkvijfhuizen@gmail.com 
  

Penningmeester: R. van der Riet 06-101 818 29 
kerkvijfhuizenpennningmeester@gmail.com  
 

Bankrekening NL68 RABO 0324 53 5902 
 

Misintenties: R. Beelen 023-558 16 29 
 

Bezoekgroep: ------- 
 

De Luifel 

Beheer: A. de Koning-Verschoor   023-558 11 75 

Voor meer informatie: 

https://www. meerliede.nl/st-augustinus  

 

 

 

O.L.V. Geboorte 

Dr. Schaepmanstraat 7 

1165 GP  Halfweg    020-497 70 69 

parochieolvgeboortehalfweg@hetnet.nl  

info@parochiehalfweg.nl   

Facebook@ParochieHwg 

Secretariaat: H. Terwijn                         06-41644640 

                      voor post zie kerkadres 
 

Bankrekening                    NL63 RABO 0324 60 2049 
 

Begraafplaatsbeheerder: L. Buijs         020-497 60 16 
 

Koster: C. Poelsma                               020-497 64 97 
 

Voor meer informatie: 

https://www.meerliede.nl/o-l-v-geboorte 

 

St. Adalbertus                   postadres 
Ringweg 30                                             postbus 5 
2064 KK  Spaarndam 2064 ZG  Spaarndam 
 

Secretariaat: K. Duwêl                   06-48 888 338 
karinduwel@hetnet.nl              023-538 97 07 
 

Penningmeester: A. Kuhlman             023-537 67 42 
akuhlman@quicknet.nl 
 

Bankrekening                    NL58 RABO 0118 39 1100 
    

kopij parochieblad  parochieblad.adalbertus@gmail.com 
 

Misintenties: Mevr. J. Pijnaker-Kooter  06-23 396 129 
 
Giften voor                         NL63 RABO 0118 31 5544 
Zr Thea Lemmers           t.n.v. Stichting Sinar Pelangi 
 

Voor meer informatie:  
https://www.meerliede.nl/st-adalbertus 

Voor meer informatie per parochie www.meerliede.nl 

klik op de homepage bovenin de balk op locatie 
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Volledige en persoonlijke verzorging 

van begrafenissen en crematies 
 

Familiebedrijf sinds 1878, staat garant voor 

persoonlijke begeleiding rond overlijden en uitvaart 
 

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan 24 uur 

per dag voor u klaar  

Tel. (023) 532 44 86 
 

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25. Haarlem 

Laat uw zorg onze zorg zijn. 

 

 

Remco en Arnold Kuhlman 

Administraties, jaarrekening en belastingaangiftes 

Rembrandtweg 665B, 1181 GV  Amstelveen 

Talesiuspark 1, 2064 LJ Spaarndam 

020 6416735 / 023 5376742 

www.akuhlman.nl    info@akuhlman.nl 
 

 

     C.A. van Oeveren  
      Schilderwerken 

   
 

E-mail: cavanoeveren@gmail.com 

zie ook onze uitgevoerde projecten op: 

http://www.cavanoeverenschilders.nl/ 

 

 
 

Wethouder Fijenpad 3 

 1165 GC  Halfweg 
   

 Telefoon: 0651194964 

http://www.akuhlman.nl/
mailto:cavanoeveren@gmail.com
http://www.cavanoeverenschilders.nl/


   

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

DE BLOOMSENSATIE 
 

              BEZOEK ONS IN 
  ZWANENBURG OF HAARLEM   
 

020 331 85 83 

info@pluknbloom.nl 
 

Gespecialiseerd in 
Rouw- en Trouw- 
arrangementen 

 

            
       Lindenlaan 43, 1161 VJ  Zwanenburg 
 

        Wij bieden onze klanten: 
        * kwaliteit, vakmanschap en service gerichtheid 
        * duidelijke prijsafspraken en helder advies 
 

Kijk voor meer informatie op onze website: 

www.loodgietersbedrijfpmeekel.nl 
 

of stel uw vragen via de e-mail 

meekel.loodgieters@online.nl 
 

 

 

tel:020%20331%2085%2083
mailto:info@pluknbloom.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/Jaar%204%20nr%207/www.loodgietersbedrijfpmeekel.nl
https://d.docs.live.net/e59ca3de7a4e6218/Mijn%20data/Word/Kerk/Parochieblad%20PU/Jaar%204%20nr%207/meekel.loodgieters@online.nl


 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kantooradres: Kemphaanstraat 2 

1911 XB  Uitgeest 

06-223 72 654 

info@deloosuitvaartverzorging.nl 

www.deloosuitvaartverzorging.nl 

 

 

 

mailto:info@deloosuitvaartverzorging.nl
http://www.deloosuitvaartverzorging.nl/

